WESTERWEEL EN DE ‘PALESTINA-PIONIERS’

In de lente van '42 kwam Westerweel in contact met de Loosdrechtse
groep Palestina-Pioniers — een van de zeven groepen die zich in ons land
bevonden. Zij bestonden uit jeugdige Zionisten die zich in kamptehuizen
op hun uitzending naar Palestina voorbereidden; zij werkten meestal bjj
boeren. De gehele opleiding ressorteerde sinds de lente van 41 onder de
Joodse Raad. Eén van die groepen: die uit het werkdorp Wieringermeer,
had, zoals wij in ons vorige deel beschreven, zware verliezen geleden door
de Amsterdamse razzia van IT juni ‘41 — een razzia waarbij de Sicherheits-
polizei gebruik had kunnen maken van het adressenmateriaal dat Cohen
naievelijk ter beschikking gesteld had. Dat feit was aan de Palestina-Pioniers
bekend. Het droeg er toe bij dat zij het beleid van de Joodse Raad gingen
verafschuwen. Dat betekende niet dat allen zich op het standpunt stelden
dat men zich aan de vervolging onttrekken moest. Er waren er, vooral onder
de Joods-orthodoxen, die van mening waren dat de Palestina-Pioniers ook
na hun deportatie voortrekkers konden zijn. Bij andere groepen overwoog
evenwel het inzicht dat men juist die deportatie moest trachten te ontlopen:
Palestina was het doel, men moest pogen te ontsnappen. Van die noodzaak,
sterk ook bepleit door de krachtigste figuur in de leiding van de Zionistische
jeugdbeweging in ons land, Lion Nordheim, was de Loosdrechtse groep
doordrongen, binnen de groep niemand sterker dan de met grote leiders-
capaciteiten begaafde Joachim (‘Schuschu’) Simon. In hem vond Westerweel
een bij uitstek verwante geest en hij steunde ‘Schuschu’ Simon dan ook toen
deze in augustus ‘42 het plan opvatte om zelf een ‘ontsnappingslijn’ naar
Zwitserland op te bouwen om dan via die lijn de gehele Loosdrechtse groep
en later de andere groepen, voorzover daartoe bereid, in veiligheid te brengen.
De leden van de afdeling van de Joodse Raad waar de Palestina-Pioniers
onder ressorteerden, werden er buiten gelaten, ‘toen dezen op het laatst ervan
op de hoogte kwamen, verzetten zij zich tegen de uitvoering.” ‘Schuschu’
trok zich daar niets van aan. Hij toog naar Frankrijk, keerde terug, bracht
met hulp van Westerweel de eerste Loosdrechtenaren naar Frankrijk, keerde
wéér terug, haalde een tweede groep — en werd, toen hij voor de derde
maal illegaal Nederland trachtte binnen te komen, aan de grens gearresteerd.
Alle adressen van de ontsnappingslijn waren hem bekend; hij wilde het
risico dat zij hem in barbaarse verhoren afgeperst zouden worden, niet
lopen en offerde zijn leven: hij pleegde zelfmoord in de gevangenis te Breda.
Het werk ging door.

Door anderen, Joden en niet-Joden, geholpen, slaagde Westerweel er in,
honderdvijftig 4 tweehonderd jeugdige Joden (onder hen ca. zeventig Pales-

1]. Melkman in het Nieuw Israélietisch Weekblad, 21 mei 1965.

355



