
JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

Gaan wij van de weergegeven cijfers uit, dan hebben de vijf-en-dertig
man van de Kolonne Henneicke in de zes maanden van begin april tot eind
september' 43 gemiddeld elk bijna honderd Joden gearresteerd en daarvoor
minstens f 750 aan premies opgestreken - vermoedelijk aanzienlijk meer
want de premies werden immers voortdurend verhoogd.
De Nederlandse helpers van IV B 4-Den Haag (ten dele politiemannen,

ten dele Polizeiangestellten zonder politie-ervaring) brachten het tot onge-
veer tweeduizend arrestanten, hoofdzakelijk Joden; de overigen waren
niet-Joden die Joden geholpen hadden. Van één politieman van de Docu-
mentatiedienst der Haagse politie (die naast IV B 4 opereerde), K. J. Leseman,
weten wij dat hij tussen oktober' 42 en oktober' 43 'mit Hilfe ein oder zwei
Kameraden der Doleumentenstelle in Total 141 untergetauchte [uden bezw. [uden
die sich nicht hie/ten an den vorgeschriebenen Verordnungen, aan IV B 4 aflever-
de.' De bij IV B 4 geplaatste Nederlandse rechercheur J. H. C. Krom arres-
teerde in een jaar tijd ongeveer tweehonderd Joden. Tot IV B 4 behoorde
ook de Nederlandse politieman C. J. Kaptein die in de lente van '44 enkele
Joden die hij op hun onderduikadres kwam ophalen, in het Duits toebrulde:
'Mein Name ist Kaptein, ich bin der grösste Judenhasser in der ganzen Welt und
habe schon zweitausend Juden arrestiert.? Hij was het die in diezelfde tijd in
Haarlem de invalleidde in het huis van de gezusters ten Boom dat als door-
gangshuis voor Joodse onderduikers gebruikt was (er bevonden er zich op dat
moment vier) - 'Kaptein', aldus Corrie ten Boom, toen twee-en-zestig jaar
oud,

'een man met een bleek, wreed gezicht, gebiedt mij mee naar mijn winkel te
gaan. 'Zet je bril af', snauwt hij.
En dan begint het 'verhoor'. Na iedere vraag die hij stelt, geeft hij me een klap

in mijn gezicht. Het duizelt me al na de eerste slag. 'k Heb even hevige pijn die
echter vrij gauw zakt. Maar als hij blijft slaan, word ik bang dat ik het niet zal
uithouden.
'Heer Jezus, bedek mij!' roep ik luid.
Een afschuwelijke uitdrukking komt op het wrede gelaat. Hij sist: 'Als je die

naam nog eensnoemt, slaikje dood."3

Ook de politiemannen Spaans en Dusschoten wier optreden bij de inval
in de Willem Arntsz Hoeve wij al weergaven, waren aan de Haagse Docu-

1Brief, 22 okt. 1943, van het hoofd van de Documentatiedienst aan de Staatliche
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