
MUSSERTS LIAISON

blijft een Nederlands volk bestaan. Daar moeten wij voor strijden ook als
wij naar Dachau gestuurd zullen worden. Wie daar anders over denken, zijn
schoften.' Binnenskamers heeft Mussert zich vaker zo uitgelaten en dit
versterkte de gevoelens van aanhankelijkheid die zijn volgelingen jegens
hem koesterden. Dezen beschouwden Feldmeijer als een politieke verrader
en Rost van TOlmingen als een onbetrouwbare intrigant; aan Mussert die
hen van het begin van de jaren' 30 af was voorgegaan, klampten zij zich vast.
Vóór de bezetting hadden zij dat al gedaan, maar de neiging daartoe werd
alleen maar sterker toen zij na de meidagen als 'landverraders' in, hun eigen
omgeving man voor man in een moeilijk te verdragen isolement waren
komen te verkeren. Het bepalen van de politieke lijn die gevolgd moest
worden, lieten zij aan hub.leider over. Gretig lazen zij zijn hoofdartikelen in
Volk en Vaderland, trouw luisterden zij naar de toespraken die hij alom in den
lande op hun vergaderingen hield. Eerst in de tweede helft van de bezetting
kwam het in de hogere regionen van de NSB tot een zekere wrevel jegens
Mussert, niet evenwel op grond van de politiek die hij voerde, maar wegens
enkele gedragingen in het persoonlijke vlak - gedragingen waar wij als regel
in ons werk aan voorbijgaan (overspel bijvoorbeeld is een verschijnsel van
alle tijden) maar die vermeld dienen te worden zodra zij in de geschiedenis
gaan meespelen.
Het huwelijkdat Mussert als drie-en-twintigjarige in '17 gesloten had met

een tante, achttien jaar ouder dan hij, was, schreven wij in Voorspel, weinig
vreugdevol. Tegen die achtergrond richtte ziéh Musserts affectie in de loop
van '42 op een in '23 geboren meisje, Marie C. ('Marietje') Mijnlieff; haar
moeder was een volle nicht van Mussert, dochter van een zuster van zijn
moeder. Bij die nicht, Helena Mijnlieff-Verburg, die als weduwe in Den
Haag woonde, was Mussert al vóór de bezetting vaak thuis gekomen.
Tijdens de bezetting deed hij dat nog vaker; moest hij in verband met be-
sprekingen 's avonds in Den Haag zijn, dan bleefhij menigmaal bij zijn nicht
logeren. Hij had zich al jaren voor de opvoeding van Marietje geïnteresseerd
maar die belangstelling kreeg van '42 af (Marietje was toen dus negentien
jaar) een ander karakter. Met zijn eigen vrouw die van alle belangstelling
voor de politiek gespeendwas (zewas niet eens lid van de NSB), kon Mussert
niet spreken over datgene wat hem dag en nacht bezighield - met zijn nicht
en met Marietje wèl; beiden sloten zich in '41 bij de NSB aan. Musserts
affectie werd door Marietje beantwoord. Voor haar en haar moeder kocht
hij in '42 een villa in Bussum; regelmatig bezocht hij Marietje daar. 'Mussert',
·zo vertelde zijn secretaresse,mej. C. W. van Bilderbeek, ons later, 'had een
grote behoefte aan liefde. Ik vond Marietje geen aardig meisje. Mussert ver-
wende haar enorm. Voor mevrouw Mussert is het een zaak van veel ellende
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