
VAN GEELKERKEN

enkelen die op het appèlontbraken. Trouwens, in januari' 42 werden die
coördinerende bijeenkomsten (die tevoren elke twee weken plaatsgevonden
hadden) geheel beëindigd. Toen werd besloten, eens per maand de 'Grote
Raad der Beweging' bijeen te roepen, maar die telde, zo werd genotuleerd,
'50 tot 60 man' (men wist dus niet eens precies wie daar lid van waren);
voorts werd toen vastgesteld dat Huygen dagelijks overleg zou plegen met
de hoofden van de vijf nieuwe 'hoofdafdelingen' van het hoofdkwartier!
- wij zijn er niet van overtuigd dat men daar de hand aan gehouden heeft.
De regeling leidde trouwens tot woedende protesten van diegenen die alleen
maar hoofd van een 'afdeling' waren, niet van een 'hoofdafdeling'.
In die zwakke coördinatie werd de zwakke leiding weerspiegeld. Wel

was het zo dat Mussert althans in '41 en '42 regelmatig diegenen in wier
oordeel hij het meeste vertrouwen stelde, voor beraad bijeenriep, soms met
tussenpozen van enkele weken maar ook wel van enkele maanden, doch
men kwam daar vaak niet tot duidelijke conclusies en bovendien werden
die conclusies, voorzover wèl duidelijk, niet stringent genoeg naar beneden
doorgegeven. Het gevolg van dit alles was dat een wijde kloof ging gapen
tussen de formele en de reële organisatie: de reële macht en de reële invloed
van laaggeplaatsten waren veelal groter dan die van hooggeplaatsten. Binnen
de NSB raakte men er bijvoorbeeld van overtuigd dat men bij Mussert nog
het meest bereikte alsmen hem benaderde via zijn secretaresse, de al genoem-
de mej. van Bilderbeek, 'een domme vrouw' volgens van Geelkerken. 'een
dom schepsel' volgens Huygenê - maar niemand kon haar uit haar vertrou-
wenspositie bij Mussert verdringen; zij werd daar fel om benijd, bij tijd en
wijle het felst door 'eerste plaatsvervangend leider' van Geelkerken (Rost van
Tonningeris functie van 'tweede plaatsvervangend leider' kreeg geen reële
inhoud). .

'Bij tijd en wijle', schrijven wij, want van enig systematisch streven op
welk gebied ook was bij van Geelkerken geen sprake. Hij was en bleef de
beste spreker die de NSB telde, maar hij was tezeer opportunist om veel
politiek gewicht in de schaal te werpen. Men krijgt van hem de indruk dat hij
zijn politieke houding steeds liet bepalen door wat hij voor de krachts-
verhoudingen in het Duitse kamp aanzag. Daar paste hij zich telkens wonder-
lijk snel bij aan. Zijn 'soepelheid' kon voor de NSB wel eens nuttig zijn: had
Mussert ruzie gemaakt met Rauter of Seyss-Inquart, dan kreeg van Geel-
kerken, aldus de commandant van de WA, 'de opdracht om de scherven te
gaan lijmen ... Wij in Utrecht zeiden onder elkaar: 'Kees is handig genoeg
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