
DE 'FOUTE' SECTOR

in Duitsland zond. 'Een feit is', schreef het hoofd van de afdeling Indische
Zaken van het hoofdkwartier op 9 maart '41 aan propagandaleider Voor-
hoeve,

I

'dat zeer vele Duitsers van het bestaan van de z.g. Indokwestie (de Leider ver-
. vloekt het woord 'Indo' en spreekt steeds van 'Indische Nederlanders') niets
afweten en die niet begrijpen, omdat Duitsland pas sedert ca. 1880 zijn koloniën
kreeg en het aantal gemengdbloedigen vrij gering is.'!

.Diezelfde dag ging van hetzelfde afdelingshoofd een schrijven aan een
Indo-Europeaan uit dat aantoonde dat het in elk. geval ook volgens de
leiding der NSB met de verdere vermenging van Nederlands en Indonesisch
bloed uit moest zijn:

'Natuurlijk zalonze eigenwaarde en ons zelfrespect verdere bloedvermenging
met mensen van ander ras moeten tegengaan, m.a.w. er zal een tijd komen dat
de Regering van Mussert de z.g. gemengde huwelijken (een rechtsterm die
bedoelt de huwelijken van Nederlanders en Indische Nederlanders met Inlanders)
wettelijk verbiedt en zo nodig met strafmaatregelen bedreigt... Kameraad,
houd goede rnoed!'"

*

Wat de formaties betreft waartoe de leden der NSB behoorden, willen wij
de W A en de SS later in dit hoofdstuk behandelen. Hier willen wij allereerst
vermelden dat de Nationaal-Socialistische Vrouwen-Organisatie, de NSVO,
ca. vijftienduizend leden kreeg. Zij bewoog zich hoofdzakelijk op sociaal
terrein (zulks in samenwerking met de Stichting Gezins- en Jeugdzorg die
enkele tehuizen exploiteerde), maar beschikte slechts over een gering kader;
dat remde haar activiteit.

Uitgebreider was het kader van de jeugdorganisatie, de Nationale Jeugd-
storm. Vandeze formatie konden kinderen van hun tiende jaar aflid worden.
Het ledental steeg tot ca. twaalfduizend - 'dit lag', aldus later 'hoofdstormer'
van Geelkerken, 'zeker tienduizend kinderen onder het aantal dat de NSB
had kunnen opbrengen. De oorzaak was hierin gelegen dat op zeer veel
plaatsen geen leiders en leidsters aanwezig waren' (met dat al waren er in '43
meer dan duizend kaderleden)

1Brief, 9 maart 1941, van het hoofd afd. 6 van het hoofdkwartier aan E. Voorhoeve
(a.v., 1719). > Brief a.v. aan T.H. (a.v.).


