
DE 'FOUTE' SECTOR

beklad, of er werd in hun aanwezigheid uitgebreid en opgewekt over ge-
discussieerd hoe men na de oorlog hun ouders zou afmaken.

*

Bij de beschrijving van de NSB in de vooroorlogse jaren die wij in Voorspel
opnamen, hebben wij er op gewezen dat de bewaardgebleven stukken een
rancuneuze geest ademen - rancuneus niet alleen jegens politieke tegen-
standers maar ook wat de onderlinge verhoudingen betreft. Natuurlijk
moeten wij ons hoeden voor generalisaties. Er waren in de vooroorlogse
NSB idealisten die er volstrekt van overtuigd waren dat alleen Mussert en
het nationaal-socialisme een beter Nederland konden doen ontstaan en die
voor hun ideaal grote persoonlijke offers brachten. Dezulken kregen het
tijdens de bezetting niet gemakkelijker maar moeilijker: de massa des volks
beschouwde hen als 'landverraders', elk hunner raakte in zijn omgeving ge-
isoleerd. Bet viel niet mee om dan stand te houden en trouw te blijven aan
eigen overtuiging. Menigeen die die trouw beleed, werd door motieven ge-
dreven die menniet voetstoots alsoneervol mag kenmerken. Er zijn schurken
lid geweest van de NSB maar ook 'normale', 'fatsoenlijke', zij het verblinde
lieden. Dat neemt niet weg dat de NSB als groepering de kwalijke trekken
bleef vertonen die zich al vóór mei '40 gemanifesteerd hadden. Op alle
niveaus werd druk geroddeld en geïntrigeerd. Huygen wees in mei '42 in
een bespreking met twee leiders van hoofdafdelingen van het hoofdkwartier
'op het bijna sadistisch belust zijn van het personeel op het verspreiden van
schandaaltjes, al dan niet tot lasterpraat uitgebreid." In de lagere regionen
was het vaak niet veel beter. Talrijk waren van meet af aan de klachten over
de kliekjesgeest; daar kwamen, naarmate de oorlog langer duurde, klachten
over drankmisbruik bij. Van Genechten, hoofd van de afdeling vorming,
wees er overigens al in november '41 op, 'dat er in de Beweging te veel
gedronken wordt. Kameraad van Genechten kan zich dit zeer goed indenken,
maarwaarschuwt er voor." De waarschuwing hielp niet. 'Vanafhet ogenblik
dat de NSB zich heer en meester voelde op het terrein, vanaf datzelfde ogen-
blik', aldus later de districtsleider van Overijssel,

'openbaarde zich de kwaal: het zoeken van zetels, het uitdenken van uniformen,
rangen, het theoretiseren, het op de achtergrond raken van het socialisme, de
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