
DEMORALISATIE IN DE NSB

van de politie en de justitie werkzaam waren, konden toetreden, kreeg vrij
veelleden - wéér overwegend NSB' ers.

Misschien moet men verschil maken tussen de z.g. eerste ban en diegenen
die pas na mei' 40 tot de NSB toetraden. Bij die later toetredenden ontbrak
als regel het element van het opportunisme niet: zij rekenden er op dat
Duitsland de oorlog zou winnen. Deden zij dat lange tijd? Bij menigeen
was van meet af aan sprake van twijfel en die twijfel werd in de winter van
'41 op '42 sterker toen bleek dat de Sowjet-Unie allerminst uitgeschakeld
was en toen bovendien de Verenigde Staten aan de oorlog gingen deelnemen.
Het gaat voor de NSB als geheel niet te ver om te zeggen dat van '42 af de
fut er volledig uit was. Dat behoefde evenwel niet te verhinderen dat zich
met name onder diegenen die sinds vóór de oorlog lid waren, velen bevonden
die zich aan hun geloof in Mussert en het nationaal-socialisme vastklampten
en het ook hun persoonlijke plicht achtten, zich tot het uiterste voor Duits-
lands overwinning in te zetten.

De geheime dienst der NSB / Denunciaties

Kort na het succes dat de NSB bij de provinciale statenverkiezingen van' 35
behaald had, was door het hoofdkwartier aan de z.g. kringverkiezings-
leiders opdracht gegeven, een kartotheek samen te stellen die zou aangeven
'hoe de bewoners van iedere woning politiek georiënteerd zijn.'! Wij
hebben niet de indruk dat tussen '35 en '40 van die opdracht veel werk
gemaakt is - er sprak wèl een kwalijke mentaliteit uit. De NSB'ers die in
'35 meenden dat zij een onweerstaanbare stormloop naar de macht ingezet
hadden, waren kennelijk van plan om, wanneer die macht eenmaal veroverd
was, de verzamelde gegevens te gebruiken voor een vorm van controle der
gehele bevolking; die controle sprak voor een autoritair bewind vanzelf.

Bij dit initiatief en bij deze mentaliteit werd aangeknoopt toen de NSB
in de herfst van '40 overging tot de vorming van een eigen geheime dienst,
de Centrale Inlichtingen Dienst of CID. Hoofd hiervan werd een veertig-
jarige boekhouder, Paulus Gerardus de Jager Meezenbroek, die vóór de
oorlog een tijdlang werkzaam geweest was bij de Bataafse Petroleum-
Maatschappij en die zich reeds in een vroeg stadium, begin' 32, bij de NSB
aangesloten had. Wij weten weinig van hem af - hij is na de oorlog ver-
dwenen.

1 'Wenk no. I9' (23 aug. I935) van het Centraal Propagandabureau der NSB
(NSB, I84).
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