DE ‘FOUTE’ SECTOR

provinciale griffie, bij d’Ansembourg aan: die broer beschouwde Hitler
‘als een struikrover’ en had, toen een neefje, zoon van de groepsleider, samen
met die groepsleider Duitse V-zegels aan de huizen was komen aanplakken,
het neefie ‘op de weg geslingerd’ en ‘luidkeels’ over straat geschreeuwd,

‘met de uitgesproken bedoeling dat de hele verzamelde buurt, tuk op een relletje,
het kon horen: “Wie tot zoiets opdracht geeft, is crapule en voedt de jeugd op
tot bandieten!” Dit herhaalde hij menigmaal met klem ... Hier wil ik tevens
bijvoegen dat de loco-burgemeester Nic. Dassen het plakken van V-zegeltjes
werk van smeerlappen en crapule noemde.”

Veruit de meeste verraadbrieven en -rapporten zijn verloren gegaan. Onze
algemene indruk is dat zij lang niet altijd en misschien zelfs betrekkelijk
zelden tot ‘actie’ geleid hebben. Dat lag dan niet aan de schrijvers, maar hetzij
aan de Nederlandse instanties die de gedane mededelingen voor kennis-
geving aannamen, hetzij aan de Duitse die de denunciaties niet vertrouwden
of niet van voldoende gewicht achtten. Speciaal van de Sicherheitspolizei
hebben wij de indruk dat zij over het algemeen aan inlichtingen uit NSB-
kringen nict veel waarde hechtte: zij ging liever op haar eigen V-Minner af.

Ter voorkoming van misverstand willen wij er op wijzen dat wij bepaald
niet van mening zijn dat praktisch elke NSB’er bij tijd en wijle een verraders-
rol gespeeld heeft. Wij menen dat bij menigeen het denkbeeld verraad te
plegen niet eens opkwam; wij weten dat er anderen waren die verraad
principieel weigerden en van hun weigering ook mededeling deden in het
milieu waarin zij werkzaam waren. Dat alles neemt niet weg dat de niet-
nationaal-socialistische Nederlanders terecht voor NSB’ers op hun hoede
waren: die NSB’ers ‘heulden met de vijand’ en dat dan niet alleen in politieke
zin maar ook, wat menig actief id betrof, in zijn dagelijks doen en laten.
De goeden moesten, als steeds, onder de kwaden lijden. Voor elkeen die
vernam dat een collega of kennis maatschappelijk benadeeld of zelfs ge-
arresteerd was door ingrijpen van NSB-zijde, waren alle NSB’ers verdoemd :
‘verraders’, niet slechts van hun land, maar ook van hun landgenoten. Er
ging van dit alles een enorme druk uit. Wat zich binnen de NSB aan krakeel
en wanorde, aan tegenstellingen en conflicten voordeed, bleef de bevolking
meestal verborgen. Voor haar was de NSB gerepresenteerd in die ene buur-
man, die ene collega, die ‘fout’ was — ‘fout’, dus handlanger van de vijand
en, zo zag men het, potentieel verrader. Men was bang voor hem, omdat men
bang was voor de macht die achter hem stond.

! Brief, 23 juli 1941, van P. H. H. aan d’Ansembourg (NSB, 1353).
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