
De WA

Naast het verraderlijk gedrag van NSB'ers was het vooral het optreden van
de Weer-Afdelingen der beweging, de WA, die de haat jegens Mussert en zijn
volgelingen versterkte. De straatterreur die deze formatie van de zomer van
'40 af uitoefende, hebben wij in de delen 4 en 5 van ons werk al beschreven.
Hij ontbrak in '42 niet maar kwam toen toch minder veelvuldig voor, ten
eerste doordat allen die tegen de NSB gekant waren, minder geneigd waren
het op relletjes te laten aankomen, ten tweede doordat de rijen van de WA
periodiek gedund werden als gevolg van de dienstneming voor de strijd aan
het Oostelijk front. Dat laatste is een van de factoren die het moeilijk maken,
de precieze sterkte van de WA aan te geven. Zij werd in elk geval belangrijk
uitgebreid toen Mussert in augustus' 4I bepaalde dat alle mannelijke NSB' ers
van achttien tot veertig jaar, mits medisch goedgekeurd, tot de WA moesten
toetreden. Dat werd door ruim zeventienhonderd NSB'ers geweigerd van
wie de meesten vervolgens van 'hd' tot 'sympathiserend lid' gedegradeerd
werden. Vermoedelijk telde de WA per I september '4I ca. z~sduizend-
vijfhonderd man, per I mei' 42 ca. twaalfduizend en een jaar later ca. acht-
duizend. Wij staan voor die cijfers niet in: de administratie van de WA liet
veel te wensen over. Los daarvan geven die cijfers slechts de sterkte op
papier weer. Legt men alle in het materiaal voorkomende klachten bij elkaar,
dan mag gemakshalve aangenomen worden dat ca. de helft van de W A-
mannen nooit of zelden bij oefeningen, appèls en demonstraties aanwezig
was. Deelneming aan dat soort manifestaties kon namelijk niet afgedwongen
worden. \

Het gehalte van leden en kader liet veel te wensen over. Er bevonden zich
onder de leden zoveel personen met een strafregister dat voortdurend tot
'zuiveringen' overgegaan moest worden waarbij althans de kwalijkste
elementen geroyeerd werden. Het hielp nooit voldoende., Zo was het
WA-kwartier op het Spui in Den Haag in de lente van '43 een centrum van
zwarte handel. 'Bij het betreden', aldus een WA-wachtmeester uit Amster-
dam,

'werd ik begroet met 'Houzee, kameraad'. De vijftien minuten die ik daar
geweest ben, kon ik achtereenvolgens sigaretten, 'sigaren, koffie en thee kopen,
alles tegen half-zwarte ofhele zwarte prijzen."

Was het elders beter? Hier en daar wellicht, maar toch niet overal. Er
kwam, dunkt ons, vrij spoedig in de formatie een sfeer van landerigheid

1 Brief, 28 juni I943, van R. de J. (NSB, 7I6).


