DE ‘FOUTE SECTOR

te hangen. Zeker, velen zullen aanvankelijk wel genoten hebben van de
gewelddadigheden die zij zich konden permitteren, maar daar ging het
plezier van af. ‘Knokken tegen de Unie’ kon bevrediging geven, maar toen
van begin april ’41 af met het weekblad De Unie niet meer gevent mocht
worden, behoorde ook dat genoegen tot het verleden. Doordat het politieke
leven van de straat verdween, bleef er voor de WA eigenlijk niets meer te
doen. Eind ’41 zond de z.g. vormingsleider van ban 3 van de WA (Zuid-
Limburg) een rapport aan zijn banleider waaruit wij het volgende aanhalen:

‘Nu ik bijna een jaar dienst gedaan heb in de WA en practisch alle bijeen-
komsten en oefeningen heb meegemaakt . . ., voel ik mij als nationaal-socialist
verplicht, u, banleider, mijn ervaringen mee te delen . ..

1. De opkomst van de weermannen is slecht. Gemiddeld komt ca. 30 % van
de totale sterkte op ... Opkomst in verhouding slechter dan véér september
van dit jaar.
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3. Er wordt onder de weermannen veel gekankerd en de bevelen en maat-
regelen van het kader becritiseerd. Zelfs gebeurt dit in het openbaar en in treinen.

4. De dienst evenals het groeten, zingen, sport en colportage wordt zonder
enthousiasme uitgevoerd. Dezelfde geest als in het Ned. leger breekt zich baan.

5. Onder het kader dezelfde bovengenoemde fouten. . .

6. Het kader heeft geen opleiding gehad zowel in vorming als militair
technisch . . . Ik persoonlijk heb in een maand van vier verschillende kaderleden
vier verschillende manieren van exerceren geleerd, waaronder het brengen van
de groet bij het zich melden en bij het zingen van het Wilhelmus.

7. Bij verschillende wachtmeesters en konstabels ontbreekt de kennis van de
eerste grondbeginselen van het nationaal-socialisme.

8. Bij vele oefeningen ontbreekt alle leiding. Het kader komt te laat of in het
geheel niet en verschijnt dan in burgerkleding met de pet op en de pijp in de
mond. Het eerste half uur wordt doorgebracht met kletsen, wat gedurende de
oefeningen nog een paar maal herhaald wordt.”

De commandant van de WA, mr. A.J. Zondervan, had geen gezag. Hij
was reserve-onderofficier van het Nederlandse leger, maar verscheidenen
van de onder hem geplaatste z.g. heerbancommandanten (op papier telde
een heerban ca. negenhonderd man) waren in dat leger beroepsofficier ge-
weest. Zij constateerden spoedig dat Zondervan de scholing miste om een
goed-gedisciplineerde semi-militaire formatie op te bouwen — zij liepen over
hem heen. Het werd een bandeloze troep. Vooral in de hogere regionen

1WA, Ban 3, vormingsleider: Rapport aan de banleider, ban 3 (1 dec. 1941) (a.v.,
712).
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