
DE WA ZET DE BLOEMETJES BUITEN

tekende zich de neiging af om de bloemetjes buiten te zetten. De Jager Mee-
zenbroek. hoofd van het ATL, kon menig rapport aan zijn geheime dossiers
toevoegen! Enkele voorbeelden:

'Berichtgever vernam van meerdere zijden:
Op donderdag 24 april '41 heeft de W A en hoofdkwartierstaf een feest aan-

geboden aan Duitse gasten. Dit vond plaats in 'De Dietse Taveerne' te Utrecht.
Aanwezig waren ca. zestig man. Om ca. zes uur ging men aan tafel. Er werd
zeer zwaar geborreld ... Kameraad van Scheltingal had al spoedig teveel ge-
dronken, wat tot uiting kwam in zeer misplaatste uitdrukkingen zijnerzijds aan
het adres van mensen, werkzaam op het departement van kameraad Goede-
waagen. Hij gaf sterk af op hun werk, zeide o.m.: 'Ze weten er allemaal de
kloten van .. .' Omstreeks elf uur ging men naar boven alwaar het feest werd
voortgezet tot zes uur in de ochtend. Tijdens dit gedeelte maakte kameraad
Langeveld, banleider WA, die positief dronken was, ongenoegen met kameraad
Kardoes". Dit geschilliep uit op een handgemeen. Kardoes ... ontdook een klap
van Langeveld en stootte daarbij zijn hoofd tegen een stoel waardoor hij ver-
wondingen opliep. Hierop werd Langeveld door van 't Hofs en Nederkoonr'
vastgegrepen. Langeveld ging hierop naar beneden en haalde zijn revolver om
Kardoes neer te schieten. Sportleider Wittkamp en Nederkoorn gingen ook naar
beneden en ontwapenden Langeveld die afgetransporteerd werd.'

Er stonden op dat moment beneden zes prostituées te wachten die 'naar
boven wilden gaan.' Dit was van 't Hof te bar: 'Zij werden elk met een paar
rijksdaalders naar huis gestuurd."

Eenjaar later, eind april '42, was van 't Hofin Utrecht in een café aanwezig
met een banleider, een onderbanleider en twee opperhopmannen van de
WA. Hieromtrent werd door twee getuigen gerapporteerd dat ze 'meer als
genoeg aan Bachus geofferd' hadden. Ze hadden een meisje van zestien jaar
in hun midden waarmee een van de opperhopmannen tenslotte verdween."

Begin mei bevond van 't Hof zich in Maastricht:

'Op 3 mei 1942, na afloop van het Heerbanappèl te Maastricht, zijn de ver-
schillende functionarissen naar Koch gegaan om aldaar een (eerste) gezellig
samenzijn te vieren. Het (tweede) gezellig samenzijn in 'Lm welssen Rössl' te
Valkenburg begon om ongeveer 22 uur (en duurde tot 5 uur) de volgende ochtend.
Aanwezig waren opperheerbanleider van 't Hof met chauffeur en adjudant,
burgemeester Peeters van Maastricht, kameraad Koch, hotelier, kameraad
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