
DE 'FOUTE' SECTOR

die bij de SS-kampbewakers der Duitse concentratiekampen en in ons land
bijvoorbeeld ook bij de SS-opleiding in Ellecom bewust aangekweekt werd.
Gemakkelijker is het overigens, aldus de ideologie van de SS te kenschetsen,

dan weer te geven in hoeverre allen die tot de formatie toetraden, zich door die
ideologie lieten beheersen. Wij hebben de indruk dat de kern der waarlijk
gelovigen betrekkelijk klein gebleven is. Trouwens, aan de scholing ontbrak
veel; er was een tekort aan kader. Van handhaving der hoge gedragsnormen
die gepredikt werden, was in het geheel geen sprake. In dit opzicht gaf Voor-
man Feldmeijer het slechte voorbeeld: naarmate de oorlog langer duurde,
ging hij er steeds sterker als een pafferige Lebemann uitzien; hij liet zich geld
toestoppen, hij werd betrapt tijdens een vrijage met een prostituée die nege-
rin was en hij pleegde in de laatste fase van de oorlog diefstal ten nadele van
zijn kameraden. Tot het einde toe hield Rauter hem de hand boven het
hoofd. Waarom? Omdat er, wat men ook op Feldmeijer tegen mocht
hebben, niemand was die naar Rauters oordeel zijn plaats kon innemen,
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Hoeveel SS'ers zijn er geweest?
Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Definitief werd men

slechts aangenomen wanneer men minstens 1 m 72 lang was en tot genoegen
van het SS-Rasse- und Siedlungshauptamt te Berlijn zowel voor zichzelf als
voor zijn echtgenote C.q. verloofde had kunnen aantonen dat men, terug-
gaande tot 1800 (voor officieren, SS-Führer: tot 1750) van zuiver 'noordse'
afstamming was en dat zich bovendien bij die voorouders geen afwijkingen
gemanifesteerd hadden die beschouwd werden ;Us een aantasting van de
'gezonde' kiemcellen: had een grootvader een hazelip, dan werd de klein-

schappelijk leven bannen, is dilettanterig prutswerk vergeleken bij het immer
dreigende gevaar van het levende en duizendvoudig beschermde jodendom ... Er
is maar één werkelijke oplossing: de volledige en radicale uitdrijving van het hele
jodendom uit de Germaanse wereld naar een gebied waar zij nog wèl onder Ger-
maanse controle staan. Zo een gebied is bijvoorbeeld het Oosten. Het ligt ver genoeg
om de joden buiten het Europese leven te houden. Er is ruimte genoeg om ze te
herbergen en er is werk genoeg dat gedaan moet worden, en binnen hun beperkte
vermogens valt ... De situatie is dan ook zo dat van nu af aan regelmatig trans-
porten van joden naar het Oosten zullen gaan en wel in zodanig tempo dat op
I juni 1943 geenjood meer in Nederland zal worden aangetroffen ... Geen spoed-
en schijnhuwelijken, geen ijldoopfeesten en kerkbriefjes zullen baten en joden-
knechten enjodenslavinnen zullen meemaken dat hun volksverraad en bloedschande
een kwaad was dat zichzelf straft!'
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