SS EN NSB

ne af beseft. De scherpste crisis die zich tussen de NSB en de SS voordeed:
die van de zomer van 43, zullen wij pas in ons volgende deel beschrijven.
Hier willen wij allereerst opmerken dat de meeste NSB’ers Musserts kijk op
de SS deelden: zij zagen Feldmeijer en zijn schare als voorstanders van
Nederlands opgaan in Duitsland ; het verbaasde hun allerminst dat NSNAP’
ers die men tot de NSB niet toeliet, in de SS met open armen ontvangen
werden; zij ergerden zich aan de pretentie van de SS, het monopolie te
bezitten van het ‘ware’ nationaal-socialisme. Tot menigeen drong door dat
Mussert de SS eens aangeduid had als ‘een club van noordrassige slagers-
jongens van minstens 1,72 meter lengte.’* Dergelijke uitspraken waren vooral
populair in de WA die er zich heel wel bewust van was dat de gemiddelde
SS’er met onverholen minachting op de gemiddelde WA-man neerkeek.
Voor beide formaties gold een wederzijdse groetplicht; die werd veelvuldig
verwaarloosd.

Dat de SS deel van de NSB was en bleef, was eigenlijk een vorm van
politicke onoprechtheid. Maar het kon moeilijk anders: naast de ‘enig toege-
laten’ politicke beweging kon bezwaarlijk officiecel het bestaan van een
tweede erkend worden. In feit was de SS dat wel en als zodanig gedroeg zij
zich ook. Tegen de uiterlijke schijn van eenheid met de NSB werd als regel
niet te zwaar gezondigd, maar binnenskamers werden het ‘burgermanneke’
Mussert en zijn NSB’ers ‘die niets van het nationaal-socialisme begrepen’,
afgekraakt waar dat maar mogelijk was. Elke vorm van samenwerking met
de Jager Meezenbroek en zijn Algemeen Toezicht Leden werd door de SS
geweigerd; begin '43 weigerde de SS voorts de bevoegdheden van de Raden
van Discipline en van de Hoge Raad van Discipline der NSB te erkennen
omdat een lid van deze Hoge Raad met betrekking tot Feldmeijer gezegd
zou hebben: ‘Die vent is mij geen knip voor de neus waard, ik beschouw hem
als niet minder dan een landverrader.’

Het tekent de verhouding tussen de SS en de NSB dat de z.g. Inlichtingen-
dienst van de SS er zich van begin ’43 af toe leende om systematisch in
opdracht van de Sicherheitsdienst spionage te bedrijven op het hoofdkwartier
van de NSB. Hoezeer ook in strijd met de gepredikte normen van ‘trouw’,
‘eerlijkheid’ en ‘ridderlijke deugd’, lag een dergelijk optreden volledig in de
lijn der ontwikkeling: versterking van de positie der SS vergde dat men de
NSB bij de hoogste Duitse machthebbers, vooral bij Seyss-Inquart, Rauter
en Himmler, voortdurend zwart maakte; vaak gelukte dat door op gepubli-
ceerde uitlatingen van NSB’ers te wijzen, maar het signaleren van uitlatingen
die binnenskamers gedaan waren, was veelal effectiever.

1 H. W. van Etten: ‘De Nederlandse SS’, p. 55 (Doc I-447, b-2).
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