DE ‘FOUTE’ SECTOR

daaronder ressorterende NSB’ers elf bij ten Cate’s Centrale Dienst voor
Sibbekunde. Bij Handel en Nijverheid werkten (1944) negen NSB’ers, bij
het Afwikkelingsbureau van defensie vier, bij Justitie (onder de NSB’er
Schrieke als secretaris-generaal!) zes. Onze gegevens zijn niet volledig (Sociale
Zaken ontbreekt bijvoorbeeld) en de weergegeven cijfers zijn vermoedelijk
iets te laag, niettemin mag gezegd worden dat, de ‘nieuwe’ departementen
unitgezonderd, het departementale milieu ‘goed” was — ‘goed’ in de zin van
‘niet fout’; dat is de enige betekenis die wij hier en elders in ons werk aan de
term ‘goed’ willen geven.

Wij brengen ndg een beperking aan: op de rijksdiensten gaan wij hier
niet verder in (enkele daarvan zullen in dit deel en in verdere delen nog ter
sprake komen), wij willen ons concentreren op de provinciale en gemeen-
telijke besturen en wel tot september '44 (nadien treedt een andere situatie
in). Afgezien van het feit dat zij op zichzelf een belangrijke sector vormen,
vond er het naar voren schuiven van ‘foute’ figuren als regel demonstratief
plaats. Dat de NSB zich in de gunst van de bezetter verheugde, werd aan
de bevolking door weinig dingen zo duidehjk gemaakt als door het feit dat
steeds meer NSB’ers tot provinciale commissaris of tot burgemeester be-
noemd werden.

Van de vooroorlogse commissarissen der koningin waren aan het einde
der bezetting nog slechts drie in functie: de commissarissen van Friesland,
Gelderland en Noord-Brabant. Van de acht overige waren zeven ‘fout’ —
Zuid-Holland bezat geen commissaris meer; mr. van Genechten, die in
januari ’43 tot commissaris van die provincie benoemd was, had namelijk
van alle ‘bestuursraden’ (vroeger: gedeputeerden) te horen gekregen dat zij
niet bereid waren, met hem samen te werken, en hij was nadien niet meer
komen opdagen. Korte tijd na dit fiasco (het was de periode waarin op de
eerste vooraanstaande NSB’ers aanslagen gepleegd werden) had hij getracht
zelfmoord te plegen. Seyss-Inquart liet de zaak toen maar op haar beloop,
de waarnemend commissaris mr. E. J. M. H. Bolsius, die geen NSB’er was,
bleef in functie.

Dat de ‘foute’ commissarissen zich veel moeite gaven, de personelen der
griffies te indoctrineren, spreekt vanzelf; succes hadden zij niet. In een aantal
provincies slaagden zij er wel in, een naar verhouding groot aantal NSB’ers
bij die griffies aan een aanstelling te helpen; daarbij traden overigens variaties
op. Bij de griffie van Overijssel was in "44 één NSB’er werkzaam (op vijf-en-
veertig ambtenaren), bij die van Groningen waren het er vijf (op drie-en-
vijftig ambtenaren), bij die van Utrecht acht (op honderdvijf-en-veertig
ambtenaren). Als regel lieten de ‘foute’ commissarissen zich bijstaan door
bestuursraden die eveneens ‘fout’ waren. Deze ‘foute’ colleges trachtten het
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