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beduidend lager; drs. N. K. C. A. in 't veld (wiens onderzoekingen op het
terrein van de SS voor deze paragraaf van grote betekenis geweest zijn)
schat het op zeventien- tot twintigduizend, hetgeen zou betekenen dat N eder-
land (in tegenstelling tot wat veelal aangenomen is) naar verhouding niet
wezenlijk méér Oostfront-vrijwilligers opgeleverd heeft dan Noorwegen,
Denemarken en Vlaanderen. Verder dan het 'ras' en de physieke toestand
keek de Ergänzungsstelle niet; een aanzienlijk strafregister vormde geen
bezwaar om aangenomen te worden. Trouwens, de physieke eisen werden
steeds lager gesteld: er zijn.in '43 en '44 vrijwilligers goedgekeurd die kreupel
waren of maar één oog hadden. En in het algemeen werd de Ergänzungs-
stelle (toen tot 'Ersatzleommando Niederlande' herdoopt) in die jaren een bureau
dat er de meest kwalijke ronselpraktijken op nahield. Aan personen die
wegens 'normale' criminele daden tot gevangenisstraf veroordeeld waren,
werd systematisch het aanbod gedaan, zich door dienstneming in de Waffen-
SS aan het uitzitten van de hun opgelegde gevangenisstraf te onttrekken
(ook in de gevangenissen werd geronseld) en in de herfst van '43 zette het
Ersatzkommando een grootscheepse actiein teneinde voogdijkinderen, jeugdige
criminelen en ernstig gestoorde jongeren die in gestichten verpleegd werden,
voor de Waffen-SS en het NSKK aan te werven. Verscheidene besturen,
als eerste het bestuur van het hervormde gesticht 'Valkenheide' te Maars-
bergen, dienden, daarin gesteund door de kerkgenootschappen, protesten in
bij de secretaris-generaal van justitie, prof Schrieke; die protesten baatten
niet: Schrieke was, zo schreef hij, 'persoonlijk van oordeel dat het voor
meerdere van de betrokken jongelieden uitstekend zou zijn, zo zij tot de
Waffen-SS werden toegelaten.'! Nadien werden uit verscheidene gestichten
vele tientallen jongeren weggelokt. In sommige gestichten werd aan de
ronselaars de toegang geweigerd - dat was de houding die aartsbisschop de
Jong van de besturen der katholieke gestichten vergde.

Zeventien- tot twintigduizend vrijwilligers dus. Wanneer men het feit
in aanmerking neemt dat de Nederlandse strijdkrachten in mei' 40 een sterkte
hadden gehad van ca. driehonderdduizend man, kan men zich indenken dat
Seyss-Inquart door het kleine aantal vrijwilligers bitter teleurgesteld was.ê
Kort na het begin van de invasie van de Sowjet-Unie had hij de hoop ge-

1 Nota, 3juni 1944, van de seer. gen. vanjustitie aan het hoofd van de 7de afd. van
het departement, aangehaald in (dep. vanjustitie) 'Rapport prof. Schrieke' (1945),
p. 70 (BRve: Dossier-Schrieke (176 a/46». 2 In '42 betoogde hij eens tegen prof.
Snijder dat, mede door de passiviteit van het Nederlandse volk, de oorlog met de
Sowjet-Unie langer duurde dan nodig was. 'Nu, zei hij met een spottend glimlachje,
herinneren de Nederlanders ... mij enigszins aan de kleine jongen die met zijn
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