DE ‘FOUTE’ SECTOR

koesterd dat zich in Nederland een brede volksheweging zou aftekenen
die bereid zou zijn tot hulp in de ‘strijd tegen het bolsjewisme’. Niets daarvan.
De Oostfront-vrijwilligers bleven een kleine groep — een groep overigens
die voor minder dan de helft uit nationaal-socialisten bestond: hoogstens
vierduizend WA-mannen en een kleine drieduizend SS’ers plus nog wat
NSNAP’ers. Wat dreef de overigen?

Tot de SS-Standarte ‘Westland’ traden van den beginne af allerlei a-poli-
tieke avonturiers toe. Ook de eerste vrijwilligers van het Legioen vormden
een gemengd gezelschap: overtuigde NSB’ers en overtuigde andere anti-
communisten naast avonturiers en criminelen. Mede als gevolg van het feit
dat de Erginzungsstelle rijp en groen accepteerde, werd het geduld der idea-
listen op een zware proef gesteld. Van Etten, de latere hoofdredacteur van
Storm-SS, zond in de herfst van '41 Feldmeijer een rapport over de vrij-
willigers van de Waffen-SS die hij in het Waffen-SS-depot in Sennheim in de
Elzas aangetroffen had; ‘het doorsnee gehalte der uit Nederland afkomstige
transporten’ noemde hij ‘zeer slecht’ -

‘Twee gevolgen springen in het oog:

1. Dat de leiding en leerkrachten een zeer slechte indruk hebben gekregen,
aangezien het schuim der natie zich onder de vrijwilligers bevindt (zeer vele
diefstallen).

2. Dat de idealisten onder de vrijwilligers zich verkocht en verraden gevoelen,
als zij tussen dergelijk uitschot terecht blijken te zijn gekomen.

Het (is) menigeen bitter tegengevallen dat ons transport voor ca. 409% uit
mannen bestond die niet tot de SS behoorden, maar voor een deel zich als ware
bandieten ontpopten . . . Er is gestolen dat het meer dan beschamend was. Aan
tafel gedroegen deze vrijwilligers zich als uitgehongerde roofdieren. De tonelen
in de eetzaal tarten door hun grotheid elke beschrijving - zij tonen mensen, in
wie de hebzucht elk gevoel van eigenwaarde heeft verstike.”?

‘Van kameraadschap is hier geen sprake’, aldusin december’41 een NSB’er,
lid van het Vrijwilligers-Legioen, in een brief aan de propagandaleider van
de NSB, Voorhoeve,

‘daarbij heerst hier tevens een mentaliteit die slechts gevangenen kunnen

Zondagse pak in de regen gaat staan en bij zichzelf zegt: ‘Es geschieht meinem Vater
ganz recht, wenn mein guter Anzug nass wird!’, maar, voegde hij daaraan toe: ‘ich
bin ihr Vater nicht und den verdorbenen Anzug werden sie nachher doch tragen miissen.’’
(G. A. S. Snijder: ‘Gesprekken met Seyss-Inquart’ (maart 1947), p. 6 (Doc I-1603,
d-2)).

1 Brief, 6 okt. 1941, van H. W. van Etten aan Feldmeijer (HSSuPF, 376 b).
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