
'MISDADIGERS EN UITSCHOT'

hebben ... Dat komt van het groot aantal avonturiers en deels misdadigers en
uitschot dat hier tussen zit, wat die heren hier heeft gebracht is mij nog een
raadsel."

Een ander, een jaar later (nadat diegenen met de langste strafregisters.uit
het Legioen verwijderd waren), in een brief aan zijn vader:

'Kijk eens, het is zo: door de Duitsers wordt hier vaak gezegd: och, jullie zijn
alleen gekomen om te vreten en te slapen, maar werkelijk voor het merendeel
gaat dat ook op. Het-gehalte van wat Holland aan rekruten stuurt is zó slecht, dat
het mij ook absoluut geen plezier meer doet om in het Legioen te dienen ...
Ik mag geen namen noemen vanwege dienstgeheim en zo, maar als jullie die
strafregisters eens konden zien van wat zich Legionair noemt, dan zouden de
haren je te berge rijzen. Diefstal, mishandeling, zedenmisdrijven in lange, bonte
rij. Er zijn er die eenvoudig hier komen omdat de grond in Holland te heet onder
hun voeten werd ... Ik kan er niets aan doen, maar als de Duitse Unterjührer
hier schelden van Sauvolk,faule Bande, etc. etc., mijn hemel ze hebben gelijk.'2

In de zomer van '43 werden de Legionairs in Kroatië ingezet. 'De indruk
die ik daar van de doorsnee Hollander heb gekregen, is hier aan het front nog
versterkt', aldus een SS-Oberscharführer aan Feldmeijer in januari' 44 toen de
Legionairs zich weer bij Leningrad bevonden,

'en ik moet u eerlijk zeggen dat deze indruk heel slecht is ... Politiek en geestelijk
en lichamelijk is er heel wat afval bij. Wanneer men eens een straflijst in handen
krijgt, hoeft men niet te schrikken wanneer er een gevangenisstraf van twee tot
zesjaar op vermeld staat. En zo kan men doorgaan. Hier aan het front, de meeste
gevallen van Selbstverstümmlung betreft Hollanders."

Waren de 'idealisten' onder de vrijwilligers teleurgesteld in velen van hun
landgenoten, niet minder teleurgesteld waren Zij in de meeste Duitsers onder
wier bevelen zij gesteld werden: brute officieren die Kadavergehorsarn eisten,
in de eerste en vaak ook in de laatste plaats Duitsers waren en de Nederlanders
behandelden als leden van een overwonnen volk, Orders van Rimmler dat
men van een Grootgermaanse solidariteit getuigen moest, hadden slechts
weinig effect.
Wanneer er in de formaties waarin de vrijwilligers terecht kwamen, toch

van solidariteit sprake was, dan was het er een die opgelegd werd door de

1 Brief, 7 dec. 1941,van M. van B. aanE. Voorhoeve (DocI-1819, b-I). 2 Getypt
afschriftvan een brief, kort na 5 dec. 1942geschreven, door de vader van de schrij-
ver aan Mussert gezonden (NSB, 16 a). 3 Brief, 16jan. 1944,van H. L. aan Peld-
meijer (HSSuPF, 379 a).
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