DE ‘FOUTE SECTOR

en Noren). De niet-Duitse vrijwilligers hebben evenwel nimmer meer
gevormd dan ruim 109, van de totale sterkte.

*

In de lente van ‘41 werd in Hamburg een nieuw SS-regiment opgericht:
de SS-Freiwilligen-Standarte ‘Nord-West’, gecommandeerd door SS-Stan-
dartenfiihrer Otto Reich, ‘een schreenwerige, onaangename, tactloze bruut’,
aldus in 't Veld.! In dit regiment kwamen uit ons land de vrijwilligers terecht
die door de Erginzungsstelle als ‘tweede keus’ beschouwd werden; dat waren
er aanvankelijk ca. duizend. Welnu: het Nederlands Vrijwilligers-Legioen
dat, zo heette het in de oproepen van Seyss-Inquart en generaal Seyffardt
van 10 juli ’41, ‘onder eigen vlag en eigen officieren” aan de strijd zou gaan
deelnemen, werd onder diezelfde Reich geplaatst en dus in feite samen
met het regiment ‘Nord-West’ als een eenheid behandeld — niet een Neder-
landse eenheid, maar een eenheid van de Waffen-SS. Grote moeilijkheden
vloeiden hier uit voort: talrijke vrijwilligers achtten zich bedrogen, in sep-
tember ‘41 (men bevond zich toen in een kazerne in Arys, in QOost-Pruisen)
wilde de helft van de ca. twaalthonderd Legionairs zelfs naar Nederland
terugkeren, medio oktober kregen ruim tweechonderdvijftig daar verlof toe,
van de rest weigerden eind oktober ca. zeventig de eed op Hitler af te leggen.
De kwaliteit van de manschappen die onder Reich dienden (de twee een-
heden werden eind 41 tot één samengevoegd waarbij de naam ‘Vrijwilligers-
Legioen Nederland’ gehandhaafd werd), was in doorsnee minder dan die van
de manschappen in de ‘Wiking'-divisie.

Begin februari ’42 werd het Legioen ingezet, eerst bij Leningrad, later
iets zuidelijker, in een moerassig gebied bij de rivier de Wolchow (zie de
kaart op pag. 455) waar men in de zomer verging van de muggen. Begin '43
bevond het Legioen zich weer bij Leningrad.? Ook deze eenheid leed zware

1In zijn nog niet gepubliceerde Inleiding bij de uitgave Brieven en bescheiden be-
treffende Nederland uit de archieven der SS. 2 In maart *43 werd aan een van de vrij-
willigers van het Legioen, Gerardus Mooyman, die een aantal Russische tanks
vernietigd had, de hoge Duitse onderscheiding van het Ritterkreuz zum eisernen
Kreuz verleend. Mooyman, volgens van Rappard ‘een aardige, onschuldige kerel,
politiek volkomen ongeinteresseerd’ (brief, 25 maart 1943, van E. H. van Rappard
aan Rost van Tonningen (selectie ‘Correspondentie van mr. M. M. Rost van
Tonningen’, no. 419), werd in de ‘foute’ sector in Nederland uitbundig geféteerd.
Vooral Rauter verwachtte propagandistische wonderen van die onderscheiding;
hij zei althans tegen een Nederlandse SS’er, ‘dat hij één Mooyman belangrijker
vond dan tien redevoeringen van Mussert’. (brief, 22 juni 1943, van J. S. aan
Feldmeijer (HSSuPF, 377 b))
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