
NEDERLANDERS BIJ DE 'WAFFEN-SS'

verliezen (van de zes-en-twintighonderd Nederlanders die er in dienden,
waren eind' 42 ca. zeshonderd gesneuveld) - die verliezen werden aangevuld
uit een depot bij Graz. Men kwam daar als regel terecht na eerst Sennheim
gepasseerd te zijn dat eind' 41 de functie gekregen had van politiek scholings-
kamp. Aan die scholingwerd overigens weinig gedaan; men werd er gedrild
in Pruisische tucht.

Het Vrijwilligers-Legioen N~derland is een mislukking geworden - een
mislukking voor Seyss-Inquart (dat stipten wij al aan), voor Mussert en
voor Seyffardt.

Seyffardt had reeds na enkele weken het gevoel dat hij weinig meer was
dan een vlag op een modderschuit. De Ergänzungsstelle deed alsof hij niet
bestond. 'Commandant' van het Vrijwilligerslegioen was hij alleen op
papier, te 'conunanderen' had hij niets. Hij liet een fraaie regimentsvlag
vervaardigen maar kreeg geen verlof, de vlag in het oosten aan het Legioen
te gaan overhandigen; na enige tijd werd hij niet eens meer uitgenodigd
warmeer eontingenten vrijwilligers naar Sennheim of Graz vertrokken, en
zijn pogingen om bij de sociale zorg voor de familieleden der vrijwilligers
betrokken te worden, leden schipbreuk. Begin maart '42 werd hem door
Rauter meegedeeld dat hij ook de titel 'commandant' maar moest laten
vallen en zich voortaan 'stafchef' moest noemen. Toen liep hem de gal over.
Hij vroeg Seyss-Inquart om ontslag. Het verzoek werd niet ingewilligd en
Seyffardt berustte daarin.
Nu Mussert.
Bij de leider der NSB was zonder twijfel sprake van innerlijke verbonden-

heid met 'zijn jongens' die zich voor het Vrijwilligers-Legioen gemeld
hadden. Wat zich daar aan onverkwikkelijke toestanden voordeed, bleef
hem niet verborgen; mondeling en schriftelijk werd hij er over ingelicht.
Van meet af aan was hem duidelijk dat de Waffen-SS :zijn' Legioen trachtte
op te slokken. Wij kennen alle verhalen niet die degenen hem deden die in de
herfst van '41 verlof kregen, uit Arys huiswaarts te keren, maar wij nemen aan
dat Mussert niet het kenmerkend detail onthouden is, 'dat twee oranje-wit-
blauwe vlaggen die wij bij ons vertrek uit Den Haag van generaal Seyffardt
meegekregen hadden, door de Duitse bataljonsfourier werden gebruikt als
tafelkleden in zijn magazijn." Trouwens, voorzover er in Sennheim en Graz

1 Verklaring, 3I jan. I948, van L. H. (Doc 1-86I, C-2).
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