DE ‘FOUTE SECTOR

dan wel in de SS-Junkerschule Télz te Bad Télz (hier werden SS-officieren
opgeleid) voorlichting gegeven werd, droeg deze als regel een voor Neder-
landers honend karakter. In ’42 zond Mussert een Opperbanleider van de
WA als spion naar die Junkerschule toe; aan deze bleek dat alle ‘Nederlands’-
denkenden er ‘extra-streng ausgebildet’ werden:

‘Op zondagen, wanneer iedereen vrij was, werden deze mannen voor bepaalde
diensten gecommandeerd . . . Men begon dan gedurende enige uren de mensen
beurtelings in sportkledij, marstenue, uitgaanskleding, skikleding enz. op de
binnenplaats te laten aantreden. Dit verkleden moest in een paar minuten plaats-
vinden. Het is duidelijk dat dit een ontzettend geren en gedraaf gaf en de kasten
geheel overhoop lagen. Na afloop van dit Maskenball werd kasteninspectie
gelast, waar ook weer enige uren in gingen zitten, daar alle kledingstukken weer
zo nauwkeurig op stapeltjes moesten worden gelegd dat niets ook maar een
millimeter mocht uitsteken. Ook werden deze ‘spelletjes’ afgewisseld met het
schoonmaken van de vloeren der dag- en slaapverblijven met tandenborstels.’*

Het scherpste incident deed zich in de lente van '43 bij het depot van het
Legioen in Graz voor. Op een zondagmorgen hield een Duitse hoogleraar
van de universiteit van Graz, een zekere prof. Meijer, er een lezing. Hij werd
ingeleid door de Duitse commandant van het betrokken onderdeel van het
Ersatz-Bataillon van wie bekend was dat hij de groet ‘Houzee!, zijnde
‘een Joodse groet’, in de kazerne verboden had. Prof. Meijer betoogde dat
Nederlanders en Vlamingen ‘eigenlijk’ Duitsers waren en in elk geval zo
spoedig mogelijk weer Duitsers moesten worden. De propagandaleider van
de NSB, Voorhoeve, die zich op dat moment bijj het Ersatz-Bataillon bevond?,
formuleerde toen enkele kritische vragen, waarna, zo berichtte hij aan
Mussert3, ‘een stormachtig applaus’ losbrak, ‘ook door geroep en gestamp
betuigden de aanwezigen, inclusief de Vlamingen en de Denen, hun in-
stemming.’4

Gezien dit soort gebeurtenissen viel het Mussert zwaar, er in te berusten
dat het Vrijwilligers-Legioen formeel verdween. Zijn verzet baatte niet.

1 K. A.E.: ‘SS-Junkerschule T6lz’ (okt. 1948), p. 10 (Doc I-433, a~5). 2 Voorhoeve
was in de zomer van ‘42 naar het Legioen vertrokken, maar werd er spoedig ziek.
Op terugweg naar Nederland was hij enige tijd in Graz. ® Brief, 3 mei 1943, van
E. Voorhoeve aan Mussert (Doc I-1819, b-1). ¢ Naar aanleiding van dit incident
eiste Seyss-Inquart, stellig onder pressie van Rauter, dat Voorhoeve, die zijn werk
aan het departement van volksvoorlichting en kunsten had mogen hervatten (hij
was er in juni *42 geschorst), definitief van het departement verdween. Aldus ge-
schiedde. Eind ’43 legde Voorhoeve bovendien zijn functie als hoofd van de hoofd-
afdeling pers en propaganda van het hoofdkwartier der NSB neer.
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