
INCIDENT IN GRAZ

Himmler zette door en in de zomer van '43 werd het Legioen omgezet in
de 4de SS-Freiwilligen-Panzergrenadier Brigade 'Nederland'. Mussert moest
zich dan maar troosten met de naam 'Nederland' en met het feit dat de twee
regimenten waaruit de brigade bestond, de namen kregen van generaal
Seyfiardt (die inmiddels geliquideerd was) en van admiraal de Ruyter. Meer
dan een zes- tot zevenduizend man telde die brigade niet: een derde Neder-
landers, een derde Rijksduitsers, een derde Volksduitsers uit Roemenië.
Zij werd eind augustus '43 in Kroatië ingezet voor de strijd tegen Tiro's
partisanen en in december' 43 weer naar Leningrad verplaatst. Daar begon
in de zomer van '44 de grote terugtocht waarbij het regiment 'Generaal
Seyffardt' in de pan gehakt werd. De rest van de brigade werd nog begin
'45 aan de Oder ingezet, de laatste rest in april bij Berlijn uit elkaar
geslagen.
In 't velds schatting is dat van de zeventien- tot twintigduizend Oost-

front-vrijwilligers tussen de vier- en zesduizend gesneuveld zijn of anders-
zins om het leven zijn gekomen.

'Oosiinzet'

Ook de Z.g. Oostinzet is een deerlijk fiasco geworden. Zoals wij in
hoofdstuk 2 van ons vorige deel beschreven, had Seyss-Inquart er in de
zomer van '41 op aangedrongen dat uit de Nederlandse samenleving
krachtige steun gegeven zou worden aan de exploitatie van de gebieden
welke Duitsland in Oost-Europa zou gaan veroveren. Aanvankelijk hadden
secretaris-generaal Hirschfeld en de directeur-generaal van de voedselvoor-
ziening, ir. S. L.Louwes, aan dat beroep gehoor gegeven door, onder leiding
van ir. C. Staf, directeur van de Nederlandse Heide-Maatschappij, een
'Commissie tot uitzending van landbouwers naar Oost-Europa' (de Z.g.
Culano) in het leven te roepen. In totaal werden door die commissie ca.
zeshonderd landbouwkrachten uitgezonden, voor een deel Nazigezinden
maar 'veelal avonturiers, hele en halve analfabeten.'!
Het was een slecht begin. Het vervolg werd er niet beter op. Zes maanden

na het begin van het Duitse offensief in het oosten was duidelijk dat van een
snelle uitschakeling van de Russische strijdkrachten geen sprake zou zijn.
Wat Hirschfeld, Louwes en Staf hadden trachten te bereiken, had in de
Nederlandse samenleving praktisch aileen op de 'foute' sector weerklank

1 Brief, 15 febr. 1942, van J, S. aan de Culano (Culano, 2 I).
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