
DRIE MILJOEN NEDERLANDERS OOSTWAARTS?

'De Brandaris' van overtuigd dat in die onheilspellende berichten weergege-
ven was wat men aan de top van het Derde Rijk reëel in de geest had.'

Niets daarvan. Hitler dacht er geen ogenblik aan, een situatie te scheppen
waarin Duitsland de volstrekt dominerende positie in het oosten die hij al in
Mein Kampfbepleit had, met andere naties, hoe afhankehjk ook, zou moeten
delen. Rosenberg tekende op 9 mei' 42 na een gesprek met Hitler aan:

'Der Führer meinte in Prinzip die Holländer ruhig nach dem Osten hereinzulassen,
denn wenn es nicht mehr als 1 000 Menschen seien, dann könnten sie verdaut werden.
Er wünschte nur keine grossen Kolonien."

Niet anders dacht Himmler er over. 'Die grösste Gefahr fijr uns als germa-
nisches Reich wäre', zo deed hij in februari '42 aan Heydrich en aan Rauters
collega in Noorwegen, SS-Obergruppenführer F.W. Rediess, weten, 'wenn
wir in Niederdeutschland' (een kenmerkende aanduiding!)

'eine dietscheReichsidee ader Staatsidee dulden würden ... Dies wäre einer der schlimmsten
Hemmschuhe für die Entwicklung eines germanischen Relehes ... Ich kamt es mir aber
nicht vorstellen, dass einzelne Staaten diesesgermanischen Reiches nun besandere Gebiete
bekommen. also dass Nordrussland norwegische ader dänische Provinzen bekäme, dass
die Niederlande irgendeinen anderen Teil Russlatuis als Provine bekämen. Dies halte ich
für völlig unmöglich.'s

In deze uitspraken van Hitler en Himmler kan men een nieuw bewijs zien
voor het gefantaseerde karakter van Kerstens rapport over Hitlers z.g.
besluit, Himmler te laten zorgen voor de deportatie van het gehele Neder-
landse volk naar Oost-Europa - een punt dat wij aan het slot van ons deel a
al aanstipten. Nu komt het er evenwel op aan, te accentueren dat aan de top
van het Derde Rijk (waar Rosenberg nauwelijks meetelde) nimmer over
een andere 'Oostinzet' gedacht is dan een waarin de Nederlanders die er
zich voor beschikbaar stelden, op zijn best zouden opgaan in het Duitse
Herrenvolk+

1Radio Oranje sprak over het plan om drie miljoen Nederlanders naar het oosten
te verplaatsen, voor het eerst in de uitzending van 15 juni '42, 'De Brandaris'
een dag later: 16 juni. 2 A. Rosenberg: 'Vermerk ûber eine Unterredung mit dem
Führer im Fuhrer-Hauptquartier am 9.5.42' (Neur. doc. PS-044). 3 Brief, 16 febr.
1942, van Himmler aan Heydrich en Rediess (EDe, 3205-07). 4 'Op zijn best',
schrijven wij, want het denkbeeld dat Nederlanders op voet van gelijkheid met
Duitsers behandeld moesten worden, leefde eigenlijk alleen in een deel van het
SS-apparaat en daar werd dan soms de eis bij gesteld dat die Nederlanders voor het
gemak dan maar Duitsers moesten worden. In die richting gaf zich vooral de z.g.
Volksdeutsche Mittelstelle moeite - een alweer onder Himmler ressorterend bureau
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