
NEDERLANDSE OOSTC'OMPAGNIE

Ostministerium) teneinde de Duitse autoriteiten in de bezette delen der Sow-
jet-Unie er toe te bewegen, Nederlandse ondernemingen tot hun gezags-
gebied toe te laten.
Dit schema werd op 4 juni, daags na de bespreking met Mussert, omver-

geworpen. Er kwam een telefoontje van het Ostministerium: de studiereis
moest onmiddellijk ondernomen worden. Drie dagen later, op 7' juni,
vertrokken Rost, Gips, drie andere 'foute' Nederlanders en drie vertegen-
woordigers van het Reichskommissariat naar Berlijn. Vandaar reisden zij door
naar het gebied van de vroegere Baltische republieken. Op 19 juni waren zij
in Den Haag terug. Daar lagen drie onaangename mededelingen op hen te
wachten. De eerste was dat de artikelen in de Deutsche Zeitung in den Nieder-
landen en Het Nationale Dagblad van 9 juni (waarin sprake geweest was van de
vestiging van drie miljoen Nederlanders in het oosten) in brede kring ont-
steltenis en verontwaardiging gewekt hadden; de tweede dat op de dag
waarop die artikelen verschenen, enkele grote Nederlands-Indische cultuur-
maatschappijen onder Verwaltang geplaatst waren-, hetgeen bij het bedrijfs-
leven de indruk gewekt had dat de bezetter met slinkse middelen die onder-
nemingen wilde dwingen, aan de Oostinzet deel te nemen; de derde dat
Woltersom een defmitief'neen' zou doen horen. Het kwam et alles tezamen
op neer dat de poging om met de Nederlandse Oostcompagnie iets te onder-
neme,n dat de benauwend enge grenzen van de 'foute' sector zou doorbreken,
mislukt was. Zeker, bij de man die als directeur van de Oostcompagnie
zou optreden, mr. D. Krantz, waren, zo schreef deze later aan Rost, wel
'bergen brieven' en 'offertes bij de vleet' binnengekomen, maar die waren
'hoofdzakelijk' afkomstig van 'alles wat in Nederland op zakengebied on-
solide was', en de 'stapels sollicitaties' kwamen 'bijna uitsluitend van Gesin-
nungslumpen", 'Op 1 augustus 1942 kon ik mij', aldus Krantz,

'geheel aan mijn nieuwe taak.wijden. Ik begon met één typiste. Men had mij
toen men mij omtrent de functie van directeur polste, instantelijk verzekerd, dat'
ik mijn medewerkers zou kunnen kiezenuit zeerkundige en fatsoenlijkelieden ...
Deze categorie van personen is, met een enkele uitzondering, nooit komen op-
dagen.'>

Het hoofdkantoor van de Nederlandse Oostcompagnie werd een janboel.
Regelmatig kwam Rost er binnenstuiven om er zijn banbliksems in het rond
te slingeren en, als steeds, te betogen dat men van zijn schitterende plannen

1Met een aantal andere geschieddetien dagen later, op 19 juni, hetzelfde.
2 Brief, 27 maart 1945, van D. Krantz aan Rost van Tonningen (selectie 'Corres-
pondentie van mr. M. M. Rost van Tonningen', 707).
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