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bouwvakkers die in '41 en '42 in dienst getreden waren bij kleine Nederlandse
aannemers die zich met hun personelen en werktuigen verhuurden aan het
SS-Wirtschaftsverwaltungs-Hauptamt, dat binnen Himmlers immens rnachts-
domein de functie vervulde van departement van economische zaken. Die
Nederlandse aannemers 'hebben zich', aldus een door ingewijden opgesteld
naoorlogs verslag,

'in zeer vele gevallen op schandelijke wijze jegens de arbeiders gedragen. Hoge
lonen en prima verzorging werden vaak voorgespiegeld - in de praktijk waren
de lonen lager dan beloofd ... en werden de aan de achtergeblevenen te betalen
lonen voor een goed deel niet uitbetaald ... De kleding der arbeiders was meren-
deels volstrekt onvoldoende, vooral het schoeisel, de voeding vaak uiterst slecht,
de transporten waren (ondanks het feit dat het hier vrijwillig gemelde personen
betrof) vaak mensonterend.'!

Begin '43, toen zich ca. drie-en-twintighonderd Nederlanders onder de
SS-Frontarbeiter bevonden, werden de aannemers onder de controle van de
Oostcompagnie geplaatst. Deze richtte daartoe een nieuwe naamloze ven-
nootschap op, de Nederlandse Oostbouw; ir. P. S. Heerema, leider van een
van de Standaarden van de Nederlandse SS, die inmiddels naast Krantz tot
tweede directeur van de Oostcompagnie benoemd was, kreeg bij de Oost-
bouw de leiding in handen en onder druk van SS-instanties in Berlijn aan-
vaardde Heerema dat de Oostinzet, wat de SS-Frontarbeiter betrof, een
fundamenteel ander karakter kreeg." Tot dusver waren slechts vrijwilligers
naar het oosten vertrokken, maar van mei' 43 af werd dwang toegepast: de
Duitse Fachwerber die aan de gewestelijke arbeidsbureaus verbonden waren,
legden aan grote aantallen Nederlandse arbeiders die zich voor de arbeids-

1BG-Amsterdam, parket proc.-fiscaal, Dienst Voorlichting: 'Over de Nederlandse
deelname aan de exploitatie der bezette Oostelijke gebieden', III (28 dec. 1948),
p. 15 (Doe 1I-595, a-4). 2 In de zomer van '43 ontstond er een daverende ruzie
tussen Heerema en Rost. Heerema deed zijn beklag bij de chef van het SS- Wirt-
schaftsverwoltungs-Hauptamt. Het gevolg was dat Rauter en Himmler hem heten
vallen. Er werd hem de eis gesteld dat hij weer bij de Wa.Dèn-SS (die hij voor zijn
werk bij de Oostcompagnie verlaten had) zou gaan dienen. Heerema die inmiddels
in Den Haag met een illegaal groepje in contact gekomen was, wist zich, ziekte
voorwendend, aan die opdracht te onttrekken. Hij bleef in het Duitse milieu ver-
keren en bestendigde vooral zijn contacten met aannemers die in ons land bij de
bouw van de Atlantikwall ingeschakeld waren. Alle gegevens die hij in handen
kreeg, speelde hij aan het illegale groepje toe; zij belandden uiteindelijk bij een wijd-
vertakte spionage-organisatie, de Geheime Dienst Nederland. In juli '44 vaardigde
Rauter een bevel tot Heerema's aanhouding uit. Het was een slag in de lucht:
Heerema was in maart naar Zwitserland ontkomen.


