
DE 'FOUTE' SECTOR

inzet in Duitsland moesten melden, de verplichting op, niet naar Duitsland
te vertrekken maar via de Oostbouw naar gebieden vlak achter het front in
de Sowjet-Unie. N~ar diezelfde gebieden werden van augustus '43 af ook
ca. zeshonderd onderduikers gezonden die men gepakt en in de kampen
Ommen en Amersfoort opgesloten had. In totaal werden tot eind '44 qt.
zeven-en-dertighonderd arbeiders onder dwang aan de SS-Frontarbeiter toe-
gevoegd waartoe dus in totaal ca. zesduizend Nederlanders gingen behoren.
Zij moesten achter het noordelijk gedeelte van het Oostelijk front in hoofd-
zaak bunkers bouwen en er primitieve verbindingswegen aanleggen.' Daar-
toe waren zij van begin' 44 af in Baubataillone der Waffen-SS samengevoegd;
men stak hen toen ook in oude Waffen-SS-uniformen - uniformen zonder
militaire distinctieven overigens. Dat die inlijving bij de Waffen-SS bij
de dwangarbeiders onder de Nederlanders heftige protesten uitlokte,
behoeft geen betoog. Trouwens, de omstandigheden waarin zij leefden
en werkten, waren uiterst moeilijk: ze waren primitief behuisd, kregen
slecht voedsel, de meesten hadden spoedig geen behoorlijke schoenen
meer, velen kregen buikloop, allen kwamen bij tijd en wijle onder de luizen
te zitten. Bovendien gebeurde het enkele keren dat zij, als de Russische tank-
divisies aan een bepaalde frontsector doorbraken, midden in de gevechten
belandden. Sommigen vluchtten met nagemaakte reispapieren naar Neder-
land terug, anderen doken in de Baltische landen onder waar vooral de
Letlandse bevolking tot hulp bereid bleek. Toen de Duitsers begin '45 de
Baltische landen ontruimden, konden ca. driehonderd man op het nippertje
de Oostzee oversteken. Enkele duizenden raakten in Russische krijgsge-
vangenschap.

*

Ook ten aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven poogde men dwang toe
te passen. Wij vermeldden al dat enkele grote Indische cultuurmaarschappijen
in juni '42 onder Verwaltung geplaatst werden. De Duitse zaakwaarnemers
gingen pressie uitoefenen opdat de betrokken ondernemingen hun tech-
nische kennis en hun personelen ter beschikking zouden stellen van de

1 In '42, toen alleen nog maar vrijwilligers tot de SS-Frontarbeiter behoorden, was
een groep Nederlanders achter de Waffen-SS aan totin de Kaukasus doorgedrongen;
in de winter van' 42 op '43 werd zij onder grote moeilijkheden weer westwaarts
getransporteerd.


