DE ‘FOUTE SECTOR

maar weinig geweren beschikbaar. Een deel van de boeren bleef bij de
exploitatiec van de scholingsbedrijven betrokken, anderen werden op twee
grote kolchozen bij Kiew ingezet, ndg anderen kregen als Stutzpunktfiihrer
de leiding in een bepaald landbouwdistrict. Het scholingsbedrijf bij Rowno
werd in juni ’43 door Russische partisanen overvallen aan wie de Oost-
boeren haastig al hun geweren afgaven; een deel hunner trachtte men nadien
bij wijze van straf te verplichten, in de Waffen-SS dienst te nemen. Slechts
weinigen waren er onder die Qostlandboeren voor wie de uitzending niet al
voordat de grote Duitse terugtocht begon, op een bittere teleurstelling uit-
gelopen was.2

Verleid door de propaganda had men zich een welvarende toekomst in
‘Oostland’ voorgesteld. Bij menigeen was de fantasie op hol geslagen. Zo
bij een NSB’er, ir. E. van Dieren, die in de zomer van '42 bij Gips bepleit
had dat men zich op het droogleggen van moerassen zou concentreren:

‘Een muoeras levert turf, er groeit hout, er kunnen kanalen gegraven worden,
dit betekent scheepvaart. Er kan ingepolderd worden, dit betekent dat volkomen
waardeloos gebied waardevol wordt.

Met de turf draaien wij electriciteit in een centrale, welke electriciteit voor alle
doeleinden bereikbaar is. Het warme koelwater . . . gebruiken wij voor de ver-
warming van broeikassen.

We bouwen dus een tuinderij rondom onze centrale. Deze tuinderij combineren
wij met een conservenfabriek . . . Op de vrijgekomen dalgrond, op de bodem van
de polder, maken wij aardappelen en graan, benevens koolzaad en andere pro-
ducten. De aardappelen zetten wij voor een gedeelte om in varkens. Op de
weiden kweken wij Hollands vee en met het graan maken wij kippen, benevens
eleren.

Al deze mogelijkheden zouden bijv. kunnen worden uitgevoerd in een paar
honderdduizend hectaren Pripetmoerassen.

.... Ik vergat nog de mogelijkheid te vermelden van een zoetwater-vis-
kwekerij met alle bijbehorende industriegn.’

Een droom was het, meer niet. Alles was in ‘Oostland’ anders dan men
gedacht had: primitiever, grimmiger, gevaarlijker. Men kreeg er te maken
met bulderende Duitsers, onwillige Russen, en erger nog, Russische parti-
sanen die steeds driester aanvielen. De verbindingen met Nederland waren
slecht. Men voelde zich door de Oostcompagnie in de steek gelaten, men

1 Hetzelfde gold voor een groep van enkele tientallen vissers die met lichte boten
door de Oostcompagnie naar het Peipusmeer in de buurt van Leningrad uitge-
zonden werd. 2 Brief, 25 juni 1942, van E. van Dieren aan F. B. J. Gips (selectie
‘Correspondentie van mr. M. M. Rost van Tonningen’, 313 a).
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