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voelde zich van meet af aan geïsoleerd - geïsoleerd niet alleen als Neder-
landers maar ook als NSB'ers.
Propaganda voor de NSB was niet eens toegestaan.

Departement van Volksvoorlichting en Kunsten/ Kultuurkamer

Grote moeite heeft de bezetter zich gegeven om de geesten der Nederlanders
gelijk te schakelen. De eerste stadia van dat proces schetstenwij in de vooraf-
gaande delen. Daarin vermeldden wij dat pers en radio reeds in de zomer van
,40 aan banden gelegd waren, dat eind' 40 een nieuw departement opgericht
was: het departement van volksvoorlichting en kunsten, -hetwelk door de
NSB' er dr. T. Goedewaagen geleid werd, en dat een jaar later, eind' 41, door
Seyss-Inquart twee lichamen in het leven geroepen waren die de Nederlandse
cultuur in nationaal-socialistische zin moesten hervormen en herordenen: de
Nederlandse Kultuurraad en de Nederlandse Kultuurkamer.
Beide lichamen stuitten van de aanvang af op verzet.
Van de Kultuurraad hielden zich nagenoeg alle gezaghebbende figuren

afzijdig; het kostte de president, de Amsterdamse hoogleraar dr. G. A. S.
Snijder, de grootste moeite om voor zijn raad voldoende leden te vinden.
Wij behoeven bij dit lichaam niet lang stil te staan: het heeft tijdens de be-
zetting nauwelijks een rol gespeeld. De raad heeft in totaal slechts vijfmaal
vergaderd en de onderwerpen die daar ter sprake kwamen, waren van
geringe betekenis. Snijder raakte er gedeprimeerd van. 'Ons werk', ver-
zuchtte hij op de laatste vergadering, medio juni' 44, 'was maar al te veel een
nalopen van kleinigheden'! - wij zullen de lezer er niet mee vermoeien.
Bij het departement van volksvoorlichting en kunsten en bij de Kultuur-

kamer moeten wij langer stilstaan. Dat zijn veel grotere lichamen geweest -
lichamen bovendien die veel Nederlanders veellast veroorzaakt hebben. De
meesten die er werkten (ca. tweehonderdvijftigpersonen bij het departement
en een even groot aantal bij de Kultuurkamer) waren NSB'ers; Mussert
zag beide instellingen eenvoudig als een verlengstuk van de NSB. Dat waren
zij niet. Niet door de NSB werden zij beheerst maar door het Reichs-
kommissariat dat alle benoemingen moest goedkeuren en trouwens ook de
hoofdlijnen van het beleid bepaalde. Dat beleid vergde aanvankelijk dat
Mussert op zekere afstand gehouden werd. Een verandering trad eerst eind

1G. A. S. Snijder: 'Toespraak op de zitting van de Nederlandse Kultuurraad'
IS juni 1944 (Nederl. Kultuurraad, 2 I 13).


