
DE 'FOUTE' SECTOR

'41 in toen de NSB door Seyss-Inquart als enig toegelaten partij uitgeroepen
werd. Ook nadien kreeg Mussert het evenwel op die sector niet voor het
zeggen. Seyss-Inquart stond nu eenmaal met aanzienlijke reserves tegenover
de NSB die hij als te 'Nederlands' beschouwde, en het had dan ook zijn
volledige instemming dat niet alleen secretaris-generaal Goedewaagen maar
ook verscheidenen van diens hoofdambtenaren de SS-ideologie toegedaan
waren. Dat laatste drong in de loop van '41 tot Mussert door - en het ergerde
hem diep. In '42 zette hij zijn aanval in. In het begin van dat jaar wist hij met
steun van Generalkommissar Schmidt te bereiken dat Voorhoeve, hoofd van
de hoofdafdeling pers en propaganda van het hoofdkwartier der NSB,
tegelijk hoofd van de afdeling actieve propaganda van het departement werd.
Voorhoeve kende mèt Mussert slechts één soort propaganda: propaganda
voor de NSB. Voorzover deze mondeling gevoerd werd, moest zij van de
NSB uitgaan, voorzover schriftelijk (hetgeen dan op kosten van de be-
lastingbetalers geschieden kon), van het departement. Maar Voorhoeve's
rijk was maar van korte duur: in juni '42 werd hij, doordat enkele van
zijn anti-Duitse uitlatingen aan het Reichskommissariat gerapporteerd waren,
geschorst.

Misschien voelde Mussert het als compensatie dat korte tijd later een heel
wat invloedrijker figuur van het toneel verdween: de aartsintrigant Arie
Meijer-Schwencke, lid van de Nederlandse SS en V-Mann van de Sicher-
heitsdienst, die achter de schermen herhaaldelijk secretaris-generaal Goede-
waagen naar zijn hand gezet had. Meijer-Schwencke was eigenaar geworden
van een grote drukkerij, van enkele uitgeverijen, van een groothandel in
papier en kantoorbehoeften, van een reclamebedrijf .van een boekhandel.
Enorme drukorders van de bezetter, de Sicherheitspolizei inbegrepen, had hij
naar zich toe weten te halen, maar ook uitgaven van Goedewaagens depar-
tement waarin hij voor zijn particuliere projecten reclame gemaakt had op
een wijze die ook de Duitsers te bar was. Zelf corrupt, had hij bovendien
systematisch getracht, anderen te corrumperen. Rauter had hem in hoge
mate kwalijk genomen dat hij Feldmeijer, de Voorman van de Nederlandse
SS, een groot bedrag toegestopt had - minstens f 5 500. Meijer-Schwencke
was, toen dat uitkwam, uit de SS geroyeerd, Feldmeijer was gehandhaafd.
Nu had Mussert bij de oprichting van Goedewaagens departement weten
te bereiken dat een trouw NSB-lid, ir. W. L. Z. van der Vegte, aangesteld
was als raadadviseur (in feite als pottekijker namens de NSB). Eind' 41 had
van der Vegte al een heel dossier tegen Meijer-Schwencke opgebouwd. Dat
dossier werd in de lente van '42 aan Schmidt voorgelegd en door Schmidt'
aan Wimmer doorgegeven. Een van diens hoofdambtenaren ging de zaak
grondig onderzoeken en het gevolg was dat de .relaties tussen het departe-


