DE ‘FOUTE SECTOR

Goedewaagen, Goedewaagen weigerde te verschijnen. Hij werd toen door
Mussert als lid van de NSB geschorst en Mussert eiste van het Reichskonmis-
sariat dat Goedewaagen ontslagen zou worden. Schmidt had daar wel oren
naar, maar Seyss-Inquart wees de eis af. De verhoudingen werden verder
verscherpt toen Goedewaagen aan de afdeling van zijn departement waar
de NSB de meeste invlioed had (de afdeling actieve propaganda), het recht
om zelfstandig te corresponderen ontnam en bovendien in de herfst een
oud-NSNAP’er, nu lid van de NSB (maar ook van de Nederlandse SS),
mr. E. Otto, tot Algemeen Bestuurder van de Kultuurkamer benoemde.

In december ‘42 werd Musserts ‘Leiderschap van het Nederlandse volk’
door Hitler min of meer erkend. Nu kon Seyss-Inquart Goedewaagen niet
langer handhaven. Over de persoon van zijn opvolger werd nog een paar
weken touwgetrokken (ook Himmler bemoeide zich er mee), maar eind
januari ’43 was het zo ver: Goedewaagen verdween om voortaan als hoog-
leraar aan de Universiteit van Utrecht, ‘zij het ook voor een minimum aan
studenten’, zoals hij later schreef, college te geven ‘over Heraclitus en de
Eleaten, verder over de ethica van Kant en over wijsgerige anthropologie.’

De NSB’er die hem eind januari opvolgde, mr. H. Reydon, tevoren een
van de hoofdfunctionarissen van de Nederlandse Landstand, werd nog geen
twee weken later door een lid van de groep CS-6 bij een aanslag zwaar
gewond. Waarnemend secretaris-generaal werd toen de twee-en~veertig-
jarige jhr. mr. S. M. S. de Ranitz, die van de aanvang af bij het departement
chef was geweest van de afdeling kabinet en juridische zaken. De Ranitz
was NSB’er maar ook begunstigend lid van de Nederlandse SS. Maanden-
lang hoopte Mussert dat Reydon zou herstellen, maar toen deze in augustus
overleed, zat de Ranitz (die volgens Mussert geen haar beter was dan Goede-
waagen) nog steeds op de stoel van de secretaris-generaal en hij blééf daar
zitten. Wij nemen aan dat Mussert hem zelfs niet erkentelijk geweest is voor
het feit dat eind juni "44 (de Geallieerden waren toen al in Normandié
geland) van het departement de persoekaze uitging dat het woord ‘leider’
als aanduiding van Musserts positie steeds met een hoofdletter geschreven
moest worden.

Het departement van volksvoorlichting en kunsten is steeds een chaotisch
geheel geweest. Van Goedewaagen ging weinig leiding uit, van de Ranitz
nog minder. De meeste ambtenaren waren onbekwaam. Zij konden, aldus

1 T. Goedewaagen: ‘Autobiografie’ (1949-50), p. 217 (Doc I-548, d-1).
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