
DE 'FOUTE' SECTOR

Of de heffing-'43 méér opgeleverd heeft (nauwkeurige cijfers ontbreken),
betwijfelen wij.

*

In de eerste maanden van '43 begon het bouwsel dat Roskam en Damave
opgetrokken hadden, ineen te storten. Een aantal kundige medewerkers,
wanhopig om het feit dat hun brieven aan het hoofdbureau nooit beant-
woord werden, nam ontslag. Binnen en buiten de Landstand raakten meer en
meer personen er van overtuigd dat Roskam en Damave dienden te ver-
dwijnen. Men zag Damave als Roskams kwade genius. Het probleem was
dat Roskam, die enkele jaren lang een geprononceerd vertolker van de
SS-ideologie geweest was, machtige beschermers had: Rauter (en achter
deze Himmler), voorts Mussert; deze laatste constateerde begin '43 met
ingenomenheid dat Roskam zich in zijn redevoeringen iets meer 'Neder-
lands', iets minder 'Grootgermaans' uitliet. De opbouw van de Landstand
was bovendien met de persoon van Roskam geïdentificeerd; het viel
Seyss-Inquart moeilijk, publiekelijk te erkennen dat hij de nationaal-socia-
listische hervorming van agrarisch Nederland toevertrouwd had aan een
incapabel warhoofd. Maar de Reichsleommissar kon tenslotte de waarschu-
wingen die hem uit zijn eigen apparaat bereikten (van von der Wense, van
Ernst, van de Sicherheitsdienst) niet naast zich neerleggen.
Bij de oprichting van de Landstand was deze onder het toezicht geplaatst

van Hirschfeld. Roskam had de onder de 'Jood' Hirschfeld ressorterende
accountants steeds de toegang geweigerd; controle door de accountants van
Rost van Tonningens departement voor bijzondere economische zaken had
hij aanvaard: van deze lieden, allen NSB' ers, had hij niets te duchten. In
maart '43 werd Rost evenwel uitgeschakeld. Op voorstel van Hirschfeld
keurde Seyss-Inquart namelijk goed dat Ruiter, de directeur-generaal van
de landbouw, die NSB' er was, met de feitelijke controle op de faits et gestes
van de Landstand belast zou worden. Damave verzette zich fanatiek. Hij
weigerde de accountants van het departement van landbouwen visserij
inlichtingen te verstrekken; aanvankelijk konden dezen slechts constateren
dat van de administratie van de Landstand niets deugde. Begin juni legde
Damave zijn lidmaatschap van de NSB neer. Zes weken later, eind juli,
lichtte Storm-SS (welks hoofdredacteur, van Etten, met zijn jonge vrouw op
huwelijksreis in 'Bad Boekelo' gelogeerd had) zijn lezers in over het luxe-
leventje dat Darnave' s gezin zich al anderhalf jaar in dit hotel kon permitte-
ren; 'de Nederlandse boeren en tuinders mogen de eis stellen', zo heette het,


