
DE 'FOUTE' SECTOR

zich onder de ruim vijftig leden slechts vijfNSB'ers. Dat waren er voor de
massa des volks vijf te veel. Bovendien: de Winterhulp was door de bezetter
in het leven geroepen (alleen die naam all), en ondanks het feit dat Seyss-
Inquarts initiatief van verscheidene kanten steun ontving, van de leiding van
de Nederlandse Unie bijvoorbeeld, maakten de meeste Nederlanders
spoedig duidelijk dat zij er niets voor voelden, geld te schenken aan de nieuwe
organisatie. Eind november' 40 bracht de eerste landelijke collecte nog ruim
f 0,5 mln op, maar de opbrengst van de tweedewas nog maar de helft daarvan
en toen in de zomer van '41 de Nederlandse Volksdienst. ofNVD, opgericht
werd (weer met.Piek aan het hoofd), was de Winterhulp al volledig met de
'Nieuwe Orde' geïdentificeerd; voor de Volksdienst gold dat van meet af
aan. Een en ander betekende dat men over het algemeen slechts op de 'foute'
sector bereid was, vrijwillig steun te geven aan beide organisaties.
Wat het ontvangen van steun betreft, lag het anders.
Er zijn hier en daar behoeftigen geweest die weigerden, de waardebonnen

en de goederen welke de Winterhulp ging distribueren, in ontvangst te
nemen, maar onze algemene indruk is dat tallozen die het moeilijk hadden,
niet te zwaar tilden aan de bron waaruit hun in de winter (die van '41 op '42
was uitzonderlijk streng) enige extra steun toevloeide, en die steun eenvoudig
accepteerden. De bezetter zag dat als een succes, als een stukje 'praktisch
nationaal-socialisme' - voor hem een reden te meer om het 'neutrale' karakter
van Winterhulp en Volksdienst niet aan te tasten. Hij kwam daarmee in
moeilijkheden: voor de Winterhulp werd van de lente van '41 af vrijwel
uitsluitend door NSB'ers gecollecteerd. Niettemin: beide instellingen
stonden onder een 'landelijk leider' (de aanduiding 'directeur-generaal' was
gewijzigd) die niet alleen persoonlijk de NSB de rug had toegekeerd maar
bovendien bij de opbouw van de twee organisaties talrijke niet-NSB' ers
inschakelde: politiek kleurlozen, soms ook leden, later oud-leden van de
NSNAP. Waarom, zo vroeg men zich in de NSB af, werden al die goed-
betalende baantjes niet aan NSB'ers gegeven? Notabene, wie bij de Winter-
hulp ofV olksdienst aangesteld was, mocht tijdens bijeenkomsten van de twee
organisaties waar wellicht veel andersdenkenden aanwezig waren, niet eens
zijn NSB-speldje dragen!
Piek, door het Reichskommissariat gesteund, bleef weerstand bieden aan de

pressie die van de NSB uit op hem uitgeoefend werd. In de herfst van '41
kwam het binnen de NSB tot groot gemor; in sommige districten werd
verdere medewerking aan de Winterhulp geweigerd. Aan een NSB' er die
een functie bij de Volksdienst gekregen had, verklaarde Piek in januari '42
'nadrukkelijk dat de NVD van elke politieke beïnvloeding, ook van die van
de NSB, vrij moet zijn, daar anders het werk dat hij had opgebouwd, weer
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