DECEMBER '42-FEBRUARI '43

(daarbij werd ook aan de crisis in Noorwegen gerefereerd die uit Quislings
benoeming tot minister-president voortgevloeid was?)

‘hat der Fiihrer entschieden, dass die bisherige vom Reichskommissar hier betriebene
DPolitik seine volle Billigung hat und weiter zu verfolgen ist. Bis zu seiner ndchsten
Anwesenheit in Berlin will der Fiihrer sich die Zweckdienlichkeit und Moglichkeit,
Mussert zum Ministerprésidenten zu machen, diberlegen und vielleicht Mussert dann
personlich empfangen’ —

Hitler had dus niet definitief ‘neen’ gezegd. Waarom zou hij? Beter leck het,
Mussert aan het lijntje te houden.

Met Bormann en Himmler had Seyss-Inquart, zo rapporteerde Bene
verder, over Anordnung 54/42 gesproken:

‘Es sei vollig klar . .. dass beim Reichsfiihrer-SS nicht die Absicht bestehe, in die
vom Reichskommissar hier betriebene Politik einzugreifen, zumal diese auf der vom
Reichsfiihrer-SS zu befolgenden germanischen Linie liegt. Die Politik wird hier also
nach wie vor vom Reichskommissar als dem allein Verantwortlichen betrieben werden.’®

Door het gebeurde was, zou men kunnen zeggen, Seyss-Inquarts positie
geconsolideerd. Er waren twee verliezers: Mussert die onmiddellijk door
Seyss-Inquart ingelicht werd (en die te horen kreeg dat ‘die Maglichkeit,
spiter Ministerprdsident zu werder’, nog steeds bestond,® maar ook ‘dass er
sich zur Germanischen SS positiv einstellen miisse’®) en Schmidt —~ ten-

1 Met betrekking tot de gesprekken van 3 oktober 42 schreef Seyss-Inquart acht
maanden later aan Himunler: ‘Eine Entwicklung wie sie in Norwegen vor sich gegangen
ist, wiinschte der Fiihrer nicht, w. zw. mit dem ausdriicklichen Hinweis darauf, dass das
Experiment Norwegen nicht gegliickt sei” (brief, 29 mei 1943, van Seyss-Inquart aan
Himmler, a.v., 1994-98) 2 Rapport, 6 okt. 1942, van Bene aan het Auswadrtige
Amt (FO[SD, 50203). ® Rost van Tonningen hoorde op 6 oktober wat in Berlijn
besproken was. Een regering-Mussert? Waanzin! Drie uur lang ging hij zijn beklag
doen bij Rauter. ‘Nachher’, zo schreef deze aan Himmler, ‘klangen und sangen meine
Nerven bis spat abends . . . Rost kocht um 9o Grad herum.’ (brief, 7 okt. 1942, van Rauter
aan Himmler, BDC, 2453—5s). Eind november stelde Rost via Rauter aan Himm-
ler voor, dat hij de taak zou krijgen om ‘planmadssig in engster Zusammenarbeit mit den
deutschen Behorden das organische Zusammenwachsen der Niederlande mit dem Dritten
Reich im Grossraum gesetzlich die Formen zu geben.’ (brief, 30 nov. 1942, van Rost
van Tonningen aan Himmler (selectie-Rost van Tonningen, dl. II, no. 366)).
¢ Brief, 7 okt. 1942, van Rauter aan Himmler. Het duurde toen toch nog een maand
voor Mussert zijn bezwaren opgaf tegen het feit dat de ‘Nederlandse SS’ zich als
‘Germaanse SS in Nederland® ging aanduiden. Zelf had hij medio september de
NSB officieel herdoopt tot ‘Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden’
— een typerend meervoud! Het Reichskommissariat had de pers eerst na drie dagen
verlof gegeven, van die naamsverandering melding te maken.
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