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overduidelijk dat een Duitse garantie, dat de ondertekenaars door kunnen
studeren en niet voor tewerkstelling in aanmerking zullen komen, volstrekt
waardeloos is.
Op grond hiervan geven wij de volgende richtlijnen:
1. Een loyaliteitsverklaring zal door de studenten onder geen voorwaarde

worden ondertekend.
2. Aan een oproep om voor Duitsland te gaan werken zal nooit, onder welke

pressie 00k, gehoor worden gegeven.
3. Voor de verdere duur van de oorlog zullen alle universitaire werkzaam-

heden, alle colleges, practica en co-assistentschappen niet worden hervat.
Nog meer dan hij die in mei 1940van het front wegliep, is thans deserteur de

student die, nu de nood van het Nederlandse volk nog groter is, zich onttrekt
aan het front dat wij vormen."

Terwijl deze oproep al in gestencilde vorm aan alle universiteiten en hoge-
scholen verspreid werd (De Vrije Katheder liet er een extra-nummer voor
verschijnen), bracht Begheijn een bezoek aan aartsbisschop de Jong, zulks
in de hoop dat hij van deze een maximum aan steun zou krijgen. Het
was de aartsbisschop bekend dat door andere groepen Nederlanders (zij
die bij de overheid of bij door de overheid gesubsidieerde instellingen in
dienst traden, ook de bursalen onder de studenten) van de herfst van '40
af een soort loyaliteitsverklaring ondertekend was - hij zag in de van
de studenten gevraagde verklaring geen 'kwestie van geloof of zeden'.
'Daarom', zei hij, 'kan ik geen verbod uitvaardigen voor rooms-katholieke
studenten. Wat mijn persoonlijke mening betreft: de deugd van vaderlands-
liefde gebiedt om de ondertekening te weigeren, ook al zal dit offers van
ons vragen; immers, iedere deugd vraagt op zijn tijd offers.'2 Begheijn had
voorshands dus minder bereikt dat hij gehoopt had; hij kreeg verlof, het
officiële standpunt van de aartsbisschop aldus weer te geven: 'De verklaring
kan in geweten getekend worden, tekenen is evenwel een onvaderlands-
lievende daad.'3
Wij betwijfelen of mgr. de Jong de uitspraak: 'De verklaring kan in

geweten getekend worden', gedaan zou hebben als hij geweten had wat
komende was. Toen immers op I3 maart Seyss-Inquarts verordening over
de arbeidsinzet van afstuderenden en over de numerus clausus alsmede van

1 Tekst in De Vrije Katheder, extra uitgave (begin maart 1943),p. 1. 2 H. G. M.
Rooymans: 'Bezettingsjaren' in 'Sanctus Thomas Aquinas' De katholieke studenten-
vereniging te Amsterdam 1896-1961 (1961),p. 130. 3 C. M. A. Peeters: 'Universi-
teiten en hogescholen in oorlogs- en bezettingstijd' in Unie van Katholieke Stu-
dentenverenigingen: Gedenkboek 1940-1945 (1947),p. 221.
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