
TOENEMEND VERZET

Dan was er (wéér een factor die de stemming bepaalde, en een hoogst belang-
rijke bovendien) het dalen van de levensstandaard. In de zomer van '42
dacht men dat nu toch wel alles 'op de bon gekomen' was wat daarvoor in
aanmerking kwam, maar neen: in september werd de rantsoenering uitge-
strekt tot melk en karnemelk, in december tot appelen en zuidvruchten (als
die er waren), in maart tot alle tabakssurrogaten en tot haring (die vrijwel
niet te krijgen was). In talloze gezinnen werd overigens wekelijks niet vol-
doende verdiend om het Z.g. distributiepakket aan levensmiddelen te kopen;
wie zich die rantsoenen wèl kon aanschaffen maar niet in de gelegenheid
was (of er bezwaar tegen had) om af en toe iets 'zwart' bij te kopen, liep
overigens veelal óók een groot deel van de dag met een gevoel van honger
rond; men kreeg vooral veel te weinig vetten en te weinig eiwitten. De
factoren die de toenemende voedselschaarste bepaalden en de gevolgen die
deze schaarste had, zullen wij in ons volgende deel beschrijven - hier willen
wij slechts wijzen op het tekenend feit dat voor een Duitse ambtenaar een
overplaatsing naar bezet Nederland ('das steinreiche Holland' heette het vóór
de oorlog) als regel een zware deceptie werd: hij kreeg er dezelfde rantsoenen
als de Nederlander; hoe hij daarop reageerde, werd in april '43 door een
van de medewerkers van Generalkommissar Schmidt weergegeven met de
woorden: 'Es ist ja fast eine Strafe, als Reichsdeutscher in den Niederlanden
tätig zu sein!,1
Te weinig voedsel dus. Oók te weinig kleding en schoeisel- en te weinig

brandstof (de winter van' 42-' 43 was gelukkig niet streng). De simpelste
gebruiksvoorwerpen waren niet meer te krijgen. Het leidde alles tezamen
vooral voor de brede massa der laagstbetaalden in de grote en kleine steden
tot een grauw bestaan, dat met name voor de huisvrouwen van maand tot
maand moeilijker werd. Velen hadden het gevoel dat hun vitaliteit-zelf
aangetast werd - men werd moe, men werd prikkelbaar. En aan wie de
schuld voor die misère die nu al bijna drie eindeloos lijkende jaren duurde?
Aan 'de Moffen'.

*

Zijn wij er nu? Neen, nog niet. Twee factoren hebben wij nog te behandelen.
De eerste wordt gevormd door de afbraak van gehele stadswijken en de
evacuatie van haar tienduizenden bewoners - een proces dat door de betrok-
kenen als een ramp Iervaren werd maar daarnaast ook aan vele anderen de

1Notitie, 13 april 1943. van E. Eftger voor Schmidt (GKzbV, Stab, I f).


