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uit hem bleek dat de Führer wenste dat ook in West-Europa geen Duitser een
meter grond zou prijsgeven, was hij tot de overtuiging gekomen dat de
verplaatsing van het Reichskommissariat niet wenselijk was; hij besefte dat die
evacuatie de massa van het Nederlandse volk er van zou overtuigen dat de
bezetter bij voorbaat er aan wanhoopte, zich bij een Geallieerde landing te
kunnen handhaven. Het waren dus politieke overwegingen die Seyss-Inquarts
beleid bepaald hadden - overwegingen evenwel die voor de militair Chris-
tiansen geenszins van doorslaggevende betekenis waren. Na Dieppe ging
deze dan ook nieuwe aandrang op Seyss-Inquart uitoefenen om met het
gehele Duitse en Nederlandse bestuursapparaat uit Den Haag weg te gaan:
het mocht dan waar zijn dat het in de zomer van '42 niet tot een grote Gealli-
eerde landing in Nederland gekomen was, maar voor de zomer van '43
achtte Christiansen die landing vrijwel zeker - daar moest men zich op
instellen. Seyss-Inquart deed toen een stap in zijn richting: de meeste Neder-
landse departementen en enkele centrale overheidsdiensten zouden mèt de
afdelingen van de Generalkommissariate van Wimmer (Verlllaitung und
]ustiz) en Fischböck (Finanz und Wirtschaji) naar het midden en oosten des
lands verplaatst worden, maar Seyss-Inquart zou met zijn eigen staf en met
Schmidts Generalkommissariat zur besonderen Verwendung in Den Haag
blijven; er werd voor Schmidt een uitzondering gemaakt omdat gemeend
werd dat men alleen van Den Haag uit de nodige leiding kon geven aan de
Nederlandse pers - hier vloeide uit voort dat ook het departement van volks-
voorlichting en kunsten in Den Haag zou blijven. Zo ook Rauter en mèt
deze alle onder hem ressorterende instanties waarvan de staf van de Bejehls-
haber der Sicherheitspolizei und des SD de belangrijkste was - daar hing dan
weer mee samen dat, terwijl Binnenlandse Zaken Den Haag verlaten moest,
de rijksinspectie van de bevolkingsregisters, welker collecties dagelijks door
de Sicherheitspolizei geraadpleegd werden, in Den Haag diende te blijven.

Christiansen vond dit een onverantwoorde opzet en Seyss-Inquart moest
er dus rekening mee houden dat de Wehrl1lachtbefehlshaber via het Ober-
kommando der Wehrmacht bereiken zou dat hij, de Reichskommissar, toch
Den Haag moest verlaten. Tegen dat gevaar dekte Seyss-Inquart zich door
contact op te nemen met Himmler. Natuurlijk besefte Seyss-Inquart dat dan
in en bij Den Haag wèl speciale maatregelen getroffen moesten worden: hij
ontwikkelde het denkbeeld om er twee gebieden: één bij Scheveningen, één
bij 'Clingendaal' (de buitenplaats die hij bewoonde) tot 'Stiazpunlete',
kleine vestingen dus, uit te bouwen; er zou daar een apart garnizoen komen,
bestaande uit SS-eenheden. Himmler vond dat een voortreffelijke gedachte
en hij deed, na Hitlers accoord verworven te hebben, Seyss-Inquart medio
februari '43 weten dat Rauter commandant van de twee Stützpunkte diende


