
DISLOCATIE DER DEPARTEMENTEN

Nederlandse kant de bevoegdheid, de daarvoor in aanmerking komende
departementen met bekwame spoed te verplaatsen. Het had hem niet veel
moeite gekost, daar de nodige schema's voor op te stellen.
Wimmer dan, zei in die eerste algemene bespreking terzake (27 november)

dat, aldus Ringers' verslag", 'het gehele regeringsapparaat, dus Duits èn
Nederlands, zou verhuizen naar het oosten des lands', nl. naar 'de driehoek
Deventer-Zutfen-Apeldoorn"; Justitie zou evenwel naar Utrecht gaan en
Sociale Zaken naar Amsterdam, 'daar men van oordeel is dat dit departement
daar moet zijn waar veel arbeiders werken.' Na deze mededelingen (die niet
geheel nieuw waren) zette Frederiks de tegenaanval in; hij merkte op, aldus
weer Ringers, 'dat een vertrek van Nederlandse en Duitse regeerders uit
Den Haag naar het oosten een funeste invloed op de geestesgesteldheid ...
zou hebben. Dank zij het beleid van de Nederlandse bestuurders wordt het
volk in toom gehouden; indien zij dan aftrokken, dan zal de groep der
Hogendorpjes' ('hij zeide 'Hogendorpchen' " voegde Ringers in zijn verslag
toe) 'die zich nu reeds voorbereiden om op te treden wanneer de ommekeer
komt, driester het hoofd omhoog steken en verdere onrust zaaien ten nadele
van het (Duitse) Rijk en Nederland.' Hirschfeld viel Frederiks bij: ook hij
was er 'zeker van ... dat het volk verward zal zijn als de Fuhrung gedisclo-
ceerd wordt.' Konden de departementen, vroeg van Dam, als er al dislocatie
nodig was, niet in een andere 'driehoek' blijven: Rotterdam-Amsterdam-
Utrecht? Postma sprak zich tegen elke verplaatsing uit; zijn schatting was
dat als de verhuizing doorging, zijn dienst vijf maanden lang geen belastingen
zou ontvangen. Onzin, zei Rambonnet : hij had de gehele verplaatsing al
voorbereid, 'ernstige gevolgen' waren niet te duchten, 'het volk praat er
veertien dagen over en is er dan aan gewend.'

Korte tijd later, op 30 november en I december, pleegden de secretarissen-
generaal onderling overleg. Met uitzondering van Rost had elk hunner een
stuk opgesteld waarin de 'technische bezwaren' die aan de verplaatsing van
het eigen departement vastzaten, opgesomd werden. Rost veegde al die
kritische opmerkingen van de tafel. 'Wanneer men', zei hij, 'in het afge-
brande Rusland rondziet' (hij had dat als president van de Oostcompagnie
gedaan) 'en ziet wat de Duitsers daar tot stand brengen, dan is het kinder-
achtig te beweren dat wij in ons land zo'n verhuizing niet tot stand zouden
weten te brengen'ê; zou ooit, aldus zijn waarschuwing, in Nederland 'a
charming war' gevoerd worden' (Frederiks interrumpeerde: 'U bedoelt zeker
'ein frischer fröhlicher Krieg' ?'), dan zou 'heel Den Haag wel platgebrand
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