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worden'! - maar Goedewaagen liet 'kameraad' Rost in de steek: 'hij zou',
zei Goedewaagen 'wel tien jaar propaganda nodig hebben om de slechte
gevolgen van een zodanige evacuatie juist op dit ogenblik' (de Geallieerden
waren in Marokko en Algerië geland, het Duitse Zesde Leger zat bij Stalin-
grad ingesloten) 'te herstellen."

Begin december staken de vier vóór de bezetting benoemde secretarissen-
generaal die nog in functie waren: Frederiks, Hirschfeld, Six en Spitzen,
de hoofden bijeen. Voor hun onderling beraad nodigden zij Verwey niet uit,
van Dam daarentegen wèl (deze bezat hun vertrouwen en kon Seyss-Inquart
benaderen) en bovendien Postma, Ringers, Louwes en de directeur-generaal
van waterstaat, dr. ir. L. R. Wentholt. De vraag kwam ter sprake of men zou
aftreden. Louwes ontried dat: dan zou er 'een chaos' komen, 'doordat de
gevallen gaten door NSB'ers zullen worden gevuld.' Ringers werd om zijn
mening gevraagd. Deze adviseerde te wachten tot 'de plannen van Rost'
(beter: van Rambonnet) bekend waren; zouden die tot 'een volkomen des-
organisatie van het bestuursapparaat' leiden, dan moest men alle medewer-
king weigeren, Van Dam was het daarentegen met Louwes eens; hij wees er
op dat Goedewaagen en Schrieke bij Mussert in ongenade gevallen waren
- werden die en anderen door 'echte' NSB'ers vervangen, dan was zijn ver-
wachting: 'de terreur gaat beginnen.' In dat verband wees Louwes op Mus-
serts bekende voornemen, dienstplichtigen op te roepen voor de strijd aan
het Oostelijk front. 'Die wil Hitler niet hebben', zeiden sommigen - anderen
betwijfelden dat. Frederiks hakte de knoop door: aftreden mocht men alleen
als er een regering-Mussert kwam - zo ver was het nog niet, men moest dus
aanblijven. 'Hij erkent en wendt zich daarbij inzonderheid tot mij', aldus
Ringers in zijn verslag,

'dat er reeds veel redenen zijn geweest om heen te gaan, maar telkenmale was er
weer-de overweging dat het landsbelang dit verbood. Hij mist in het bijzonder de
aanwezigheid van jhr. van Karnebeek wiens raad hij ten allen tijde kon inwinnen"
en toen hij de laatste nacht in zo grote moeilijkheden doorbracht, kwam hij pas
tot rust toen hij zich ging afvragen: 'Wat zou jhr. van Karnebeek mij in dit geval
geraden hebben?' Hij was overtuigd dat deze gevorderd zou hebben, te blijven"-

en men bleef."

1 A.v., p. 9. 2 Csg: Notulen, 30 nov. 1942. 3 Van Karnebeek was begin '42
overleden. • J. A. Ringers: 'Verslag van de besprekingen betr. de evacuatie der
departementen .. .', p. 14-16. 5 De aangehaalde stukken tonen aan hoe zwaar de
vóór de bezetting benoemde secretarissen-generaal aan de dislocatie der departe-
menten getild hebben. Er is ons geen enkele overeenkomstige discussie bekend over
de behandeling der politieke gevangenen of over de Jodendeportaties.
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