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terechtkwamen in een kamp van 'vervuilden' ... In het Norgse kamp kwamen
de 'logementsbewoners en zwervers'. Er waren oude kolonialen bij die op
kamertjes hadden geleefd."

Wat van al die mensen terechtgekomen is, weten wij niet. Wij kunnen
ons niet anders voorstellen dat dat velen hun uiterste best gedaan hebben om
in elk geval uit de kampen weg te komen waar men hen als oud vuil ge-
deponeerd had.

Extreme gevallen - wij erkennen het. Maar het lijkt nuttig er op te wijzen
dat evacuatie haast onder alle omstandigheden, ook de gunstigste, een bron
van misère is. Zeker in het toenmalige Nederland met zijn geringe mobiliteit
waren de meeste burgers in sterke mate geworteld in hun woning, hun
buurt, hun stad of dorp. Kinderen konden zich bij overplaatsing als regel
gemakkelijk aan de nieuwe omgeving aanpassen, maar hoe ouder men was,
des te moeilijker ging dat. Inkwartiering hoefde niet per se tot frictie te
leiden, maar de gevallen waarin die frictie ontbrak, waren zeldzaam. Wie
althans een deel van zijn meubelen kon meenemen, was gelukkig - velen
waren er evenwel die de meubelen welke hun dierbaar waren (men had er
vaak jarenlang voor moeten sparen) moesten achterlaten. Zeker, dit waren
in een worsteling die nagenoeg de ganse mensheid in haar greep had, slechts
kleine moeilijkheden, maar veel mensen, en vooral veel oude mensen, leven
in een zeer beperkt wereldje. Daarin werd in '42-'43 de evacuatie als een
alles-verstorende ingreep ervaren.

Te bedenken valt nog dat de 'verre' evacuatie zich nu juist tot diegenen
uitstrekte die het minst tegen die ingreep bestand waren, en dat ze op Wal-
cheren en in Noord- en Zuid-Holland vooral in de vissersplaatsen een kust-
bevolking trof die zich haar leven lang met de zee verbonden gevoeld had.
De Scheveningers ('oude vissers, vissersvrouwen en -kinderen in hun
Scheveningse dracht, enkele met hun poes of hun kanarievogel en met zakken
vol bagage'ê) die in januari '43 per trein (voor menigeen de eerste treinreis
uit een lang leven) in Aalten arriveerden, vlak bij de Duitse grens, en de
vierhonderd ouden van dagen uit de Prins Hendrik-Stichting in Egmond aan
Zee die eerst in hotel 'de Bilderberg' (Oosterbeek) ingekwartierd werden,
nadien in hotel 'De Wageningse Berg' ('daar genoten ze tenminste nog het
uitzicht op het water, al was het dan maar een rivier") - al die mensen, en
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