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De arbeidsinzet, zo schreven wij eerder, zal ons rechtstreeks tot de April-
Meistakingen brengen. Misschien was die term 'rechtstreeks' toch niet
geheel juist gekozen. De oorsprong die tot de explosie der stakingen leidde,
lag namelijk niet alleen in de civiele sector waar de arbeidsinzet toe behoorde,
maar ook in de militaire, scherper nog: inde sector van de beveiliging.

Hitler had met het uit krijgsgevangenschap ontslaan van alle Nederlandse
militairen jegens het Nederlandse volk dat hij voor 'het nieuwe Europa'
wilde winnen, een politiek gebaar gemaakt ('Ik ben uw vriend') maar daarbij
een zeker risico aanvaard. Voor dat gebaar oogstte hij geen dankbaarheid,
wèl was het van de lente van '41 af door het 'oprollen' van de 'eerste' OD
aan de bezetter gebleken dat verscheidene leden van het beroepskader
ondanks de door hen afgelegde loyaliteitsverklaring tot anti-Duitse activi-
teit overgegaan waren. De verdere arrestaties in OD-kringen in de laatste
maanden van '41 en de eerste van '42 hadden die indruk bevestigd; het
gevolg was geweest dat de Nederlandse beroepsofficieren op 15 mei '42 in
krijgsgevangenschap afgevoerd waren. Was het verantwoord, de beroeps-
onderofficieren en alle overigen die in militaire dienst geweest waren, op
vrije voeten te laten? Inde lente van '42 gaf de beduchtheid voor een Tweede
Front die vraag extra klem. Als de Amerikanen en Engelsen er onverhoopt
in slaagden, een flink gedeelte van het westen des lands in handen te krijgen,
viel dan niet te verwachten dat sommige leden van de vroegere Nederlandse
krijgsmacht aan de Geallieerde operaties steun zouden verlenen en dat zij
allen, zodra dat mogelijk was, weer in werkelijke dienst geroepen zouden
worden? En hoe kon men dat gevaar anders bezweren dan door al die
gedemobiliseerden tijdig naar Duitsland over te brengen? Al in april '42,
ten tijde van Sauckels 'eerste eis' (dertigduizend metaalarbeiders), zei Verwey
in het college van secretarissen-generaal dat men, als die eis niet ingewilligd
werd, 'ernstiger dingen' zou moeten vrezen, 'o.a, een oproep van de destijds
vrijgelaten Nederlandse krijgsgevangenen die men zonder loonbetaling in
Duitsland arbeid zou kunnen doen verrichten' (binnen bepaalde grenzen was
dat volkenrechtelijk geoorloofd). 'Voor het plan zijn', zei Verwey, 'in
Duitsland reeds stemmen opgegaan. Bij het Rijkscommissariaat zou men
daarvoor echter weinig voelen'1 - heel begrijpelijk dat laatste: afgezien nog
van de grote onrust die het in krijgsgevangenschap afvoeren van ca. drie-
honderdduizend Nederlanders kon wekken, zou het ongedaan maken van
Hitlers gunst de erkenning inhouden dat Seyss-Inquarts b~leid: een soort
politiek accoord met Nederland te bereiken, mislukt was.

Al zijn er geen stukken bewaardgebleven om zulks te bewijzen, wij achten

1 Csg : Notulen, 16 april 1942.

792


