TOENEMEND VERZET

men ziet: Hitler had, zonder enig overleg met Seyss-Inquart, zijn standpunt
bepaald, maar daar was het bij gebleven; hij had in elk geval nog niet een
formeel bevel uitgevaardigd. Dat bevel zou op een militaire aangelegenheid
betrekking hebben (zaken van krijgsgevangenschap ressorteerden onder het
Oberkommando der Wehrmacht) — het zou dus via het OKW verstrekt moeten
worden aan Wehrmachtbefehishaber Christiansen. Hitler was niet van plan,
dat buiten de Reichskommissar om te doen, integendeel: Himmler kreeg
opdracht, ‘sofort mit dem Reichskommissar Verbindung aufzunehmen. Nog
op de dag van zijn gesprek met Hitler deed Himmler zulks — per brief. De
brief is niet bewaard gebleven, maar het lijkt plausibel dat Himmler er geen
melding in maakte van Hitlers standpunt, wellicht om te voorkomen dat
Seyss-Inquart het gevoel zou krijgen, gepasseerd te zijn. Van Hitlers stand-
punt deed Himmler echter wel mededeling aan Rauter en deze, een man
zonder enig Fingerspitzengefiihl, lichtte onmiddellijk Seyss-Inquart in. Pijn-
lijke situatie! Seyss-Inquart was er allerminst van overtuigd dat na de aan-
slagen op Seyffardt en de Reydons over de gehele linie ruwer in Nederland
ingegrepen moest worden en hij meende bovendien dat aan het in krijgs-
gevangenschap wegvoeren van driehonderdduizend Nederlanders grote
bezwaren vastzaten. ‘Ich will’, schreef hij Himmler op 15 februari?,

‘in dieser Richtung mein Méglichstes tun. Allerdings miissen wir diese Angelegenheit
mit einiger Vorsicht vorbereiten, denn einerseits kann ein solcher Entzug zu einer
schweren Storung unserer Riistungswirtschaft usw. fiihren, andererseits konnte die
Nichtbefolgung einer solchen Einberufung durch die Betroffenen zu einer schweren
Schidigung unserer Autoritdt fiihren, da wir ja zu weinig Krifte haben, um die Leute
einzelweise herauszufangen, und die niederlindische Polizei in diesen Dingen kaum
voll einsatzfihig ist. Aber wir werden schon alles machen, was mdglich ist, (um) zu
einem guten Ende zu kommen.’

Seyss-Inquart nam de zaak met Christiansen en diens stafofficieren op -
Rauter was bij het overleg aanwezig. De Reichskommissar ontwikkelde
daarbij het denkbeeld, het oproepen van de vrijgelaten Nederlandse krijgs-
gevangenen te beperken tot het westen des lands; dat zou er als een militaire
maatregel uitzien en Seyss-Inquart nam aan dat de Nederlandse bevolking
daar begrip voor zou kunnen opbrengen en dat zij die maatregel niet zou
interpreteren als een massale deportatie ter wille van de arbeidsinzet. Chris-
tiansen verklaarde zich met Seyss-Inquarts denkbeeld accoord en hij was het
vervolgens die het als een formeel voorstel zijnerzijds voorlegde aan de chef
van het Oberkommando der Wehrmacht, Keitel. Van dat voorstel deed Fischbock
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