TOENEMEND VERZET

Seyss-Inquart met Himmler en Hitler te bespreken had, is niet met zekerheid
bekend. Het kan zijn dat hij bij Hitler in elk geval 66k recente pogingen om
ambtenaren van het Reichskommissariat in militaire dienst te roepen, te berde
wilde brengen ~ pogingen die hij afgeslagen had maar die door hem zeer
hoog opgenomen waren.

Begin april had Seyss-Inquart zich beklaagd bij Lammers die niet alleen
Chef der Reichskanzlei was (Seyss-Inquarts officiéle verbindingsman met
Hitler dus) maar ook lid van een klein college dat Hitler na de katastrofe van
Stalingrad in het leven geroepen had om de intensievere oorlogsinspanning
in Duitsland te codrdineren; behalve Lammers maakten van die Dreier-
Ausschuss Bormann en Keitel deel uit. Seyss-Inquart nu, had Lammers ge-
schreven dat zijn Reichskommissariat doordat allerlei ambtenaren al ver-
dwenen waren, ‘ein Chaos’ dreigde te worden; men diende te begrijpen,
‘dass meine Dienststelle ein ausserordentlich schwieriges Aufsichtrecht ausiiben
muss, weil ja die niederlindischen Behirden im allgemeinen die nunmehr immer
stirker einsetzenden Kriegsmassnahmen sabotieren’ — Lammers moest daar maar
eens met Keitel over spreken en, als dat niet onmiddellijk hielp, Seyss-
Inquarts klacht aan Hitler voorleggen, ‘weil ich mit allem Nachdruck betone,
dass ich meine Aufgaben nicht erfiillen kann wenn die Sachen so weitergehen.’t
Toen een week later drie hoofdambtenaren van het Reichskommissariat tdch
hun oproepen voor de militaire dienst ontvangen hadden, had Seyss-Inquart
(13 april) bij Lammers opnieuw scherp geprotesteerd; ‘sollte sich’, had hij
laten seinen, ‘diese Methode der Einberufungen nicht dndern lassen, so ist es
richtiger, das Reichskommissariat aufzuldsen und die Verwaltung den Militéirstellen
zu iibergeben.’? Keitel had toen bijgedraaid: per telex had hij op 15 april doen
weten dat geen personeelsleden van het Reichskommissariat meer in militaire
dienst geroepen mochten worden.

Men ziet: twee keer had Seyss-Inquart met zijn portefeuille gerammeld.
Hij heeft dat, voorzover ons bekend, noch voor noch na dit dispuut ooit
gedaan. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat hij de behoefte had, van
Hitler-zelf de verzekering te krijgen dat aan het personeelsbestand van zijn
Aufsichtsverwaltung ook in de toekomst niet getornd zou worden.

Heeft hij die verzekering gekregen? Wij weten het niet. Eén ding staat
slechts vast: dat Seyss-Inquart voornemens was, na zijn besprekingen te
Berchtesgaden naar de Elzas te reizen waar hij op zondag 2 mei in Straats-
burg aanwezig zou zijn bij een grote Duitse demonstratie.

1 Brief, 6 april 1943, van Seyss=Inquart aan H. H. Lammers (RK, Prds. Abt.: 20.04 I)
2 Telexbericht, 13 april 1943, a.v. (a.v.).
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