
DE APRIL-MEIS TAKINGEN

fabrieken te Eindhoven kwam het tot een soort sit-down-stakingen, in Zuid-
Limburg besloten de duizend man die de nachtploeg van de staatsmijn
'Maurits' vormden, niet aan het werk te gaan, in Velsen werden de arbeiders
van de nachtploeg van de Hoogovens het er over eens dat het werk de
volgende dag, vrijdag 30 april, neergelegd zou worden. De bereidheid om
tot staking over te gaan, was groot - groot in tal van plaatsen waar men
donderdagmiddag nog niet tot actie overgegaan was. Overal las men
's avonds Christiansens aankondiging in de krant: 'dat de leden van het
voormalige Nederlandse leger terstond opnieuw in krijgsgevangenschap
worden weggevoerd.' Hoe? Per trein natuurlijk! Kort voor middernacht
werd bij Leeuwarden een zware buis op de lijn Leeuwarden-Groningen
geschoven zodat de locomotief van een goederentrein ontspoorde, op de
Veluwe werden (wellicht door leden van het MC der CPN) twee explosieve
ladingen op de lijn Amersfoort-Apeldoorn gelegd; één lading ontplofte,
de schade was gering.

*

Aan Duitse kant was, zoals aan het einde van ons vorige hoofdstuk bleek,
rekening gehouden met de mogelijkheid dat Christiansens aankondiging
tot onrust zou leiden; welke vormen die zou aannemen, wachtte men af -
men dacht dat het wel zou meevallen. Vandaar Seyss-Inquarts vertrek,
vandaar ook dat nagelaten werd om in de namiddag waarin het bericht van
de wegvoering der ex-militairen wereldkundig zou worden, de bataljons
van de 'normale' Ordnungspolizei te laten patrouilleren in de steden waarin
zij gelegerd waren: Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Men had een soort-
gelijke opdracht kunnen geven aan de bataljons van nog een tweede in ons
land aanwezige eenheid van de Ordnungspolizei: het SS-Polizeiregiment
'Todt' (dat in het oosten en noorden gelegerd was)! en tenslotte aan onderde-
len van de Waffen-SS en de Wehrmacht - die laatste hadden bijvoorbeeld op
Koninginnedag' 41 (31 augustus) intimiderend door de grote steden gemar-
cheerd.

1Formaties die in maart' 43 tot dit regiment verenigd werden, hadden in het ver-
band van de Wehrmacht in Rusland gevochten, hadden daar zware verliezen ge-
leden en waren in de zomer van '42 in Nederland gearriveerd waar zij onder de
BeJehlshaber der Ordnungspalizei geplaatst waren, zulks ter aanvulling dus van de
bataljons die zich inAmsterdam, Den Haag en Tilburg bevonden. Het SS-Palizei-
regiment "Todt' telde drie bataljons: één in Arnhem, één in Assen en één dat (ver-
moedelijk) over Groningen en Fnesland verspreid was.
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