
;'ONDER HET ZINGEN VAN ORANJELIEDEREN'

Hattem. Helaas zijn er nauwelijk authentieke detailbeschrijvingen overge-
bleven van wat zich op die eerste grote stakingsdag in den lande afgespeeld
heeft - toevallig zijn we over Hattem beter ingelicht. Het naar Zwolle
overgeplaatste Centraal Distributiekantoor had er nu drie gebouwen in
gebruik, één daarvan een school. In totaal werkten in Hattem bij het CDK
ca. vijfhonderd ambtenaren, onder wie honderdvijftig die uit het westen
geëvacueerd en in of bij Hattem ingekwartierd waren. Geen instelling
in den lande was er waarvan het ongestoord voortwerken zozeer in het
evidente belang van de gehele bevolking was als dit Centraal Distributie-
kantoor - maar in Hattem kreeg juist deze dienst het zwaar te verduren.
Toen de winkels gesloten waren en de drie plaatselijke industriebedrijven

al in staking waren gegaan, werd 's morgens om negen uur aan het CDK-
personeel dat in de school werkzaam was en dat er niet voor voelde, de
dagelijkse arbeid ter hand te nemen (de mensen bleven buiten staan praten),
door de leiding gelast maar binnen te gaan. Enkele chefs en ruim twintig
man personeel deden zulks. 'De bevolking van Hattem nam toen', aldus het
rapport dat de directeur van het CDK, S. de Hoo, enkele dagen later aan
Hirschfeld uitbracht", 'een zeer vijandige houding aan' - twaalf inwoners
drongen de school binnen; het werk werd er neergelegd. De twee andere
gebouwen die het CDK in gebruik had, waren toen alverlaten, 'het personeel
(trok) hossend onder het zingen van Oranjeliederen met debevolking door het
dorp.' De burgemeester en de gemeentesecretaris hadden er het gemeente-
huis verlaten.
's Middags riep de directie van het CDK alle vijfhonderd werkkrachten

in het schoolgebouw bijeen; een groot deel bleef weg, anderen verschenen
en wilden aan het werk gaan. Zo ver kwam het niet: 'buiten groepten
honderden dorpelingen tezamen, gewapend met stenen.' De hulp van de
marechaussee werd ingeroepen. Twee marechaussees kwamen opdagen.
Intussenhad' de dorpsbevolking een dermate vijandige houding aangenomen
dat vooral het jongere damespersoneel zeer angstig was. Tevens was in de
meeste kwartieren de mededeling gedaan dat, indien men werkte, men niet
op verder onderdak te rekenen had.' De politie in Zwolle werd opgebeld - zij
kon geen man missen. De menigte drong steeds verder op, de ruiten van de
school werden ingegooid en op de toegangsdeur werd een stormloop inge-
zet. De twee marechaussees weigerden te schieten (de Hoo laakte hun

1 S. de Hoo: 'Rapport over de gebeurtenissen op de distributiekantoren op 30 april
en I mei 1943' (2 mei 1943) (Collectie-Hirschfeld, 7 e). Dit rapport was nog niet
in het bezit van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie toen Bouman zijn
boek De April-Meistakingen van 1943 schreef.


