DE APRIL-MEISTAKINGEN

Het ziet er naar uit dat Rauter op dat moment, afgezien van de stakingen
in Twente, nog slechts wist dat de nachtploeg van de ‘Maurits’ geweigerd
had, in de mijn af te dalen. Van de door Seyss-Inquart achtergelaten stukken
maakte hij dus gebruik om het standrecht van kracht te verklaren in de
provincies Overijssel en Limburg. Hoe kon hij dat bekend maken? Radio
Hilversum was niet te gebruiken, weél natuurlijk de draadomroep die
plaatselijke centrales bezat, maar deze werd slechts door een klein deel van
de burgerij beluisterd. Dagbladen zouden eerst vrijdagavond verschijnen;
er was bovendien geen zekerheid dat hun personelen niet 66k in staking
zouden gaan. Noodzakelijk leek het Rauter, in elk geval de atkondiging van
het standrecht in Overijssel en Limburg met aanplakbiljetten bekend te
maken. Nog in de nacht van donderdag op vrijdag werden personeelsleden
van de Algemene Landsdrukkerij uit hun bed gehaald om met het zetten en
drukken van de aanplakbiljetten te beginnen — de bedoeling was dat die met
een klein verkenningsvliegtuig naar Zuid-Limburg en Twente gebracht
zouden worden. De proclamatie bevatte twee teksten: een decreet van Seyss-
Inquart en een beschikking van Rauter. Seyss-Inquart maakte bekend dat
het politiestandrecht ‘met onmiddellijk van kracht worden’ afgekondigd
was, dat hij in Overijssel zijn Beaufiragte K. G. G. Weidlich en in Limburg (de
Beauftragte was in Duitsland) de plaatsvervangend Beauftragte F. Himmerich
tot Sonderbeauftragter benoemd had, dat alle vormen van verzet (0.m. stakin-
gen, ook in de vorm van sit-down-stakingen) volgens de bepalingen van dat
standrecht strafbaar waren, ‘principieel met de dood’, en dat een ieder zich
volgens Rauters aanwijzingen diende te gedragen. In zijn beschikking declde
Rauter mee dat zijn SS-und Polizei-eenheden bij elke samenscholing ‘of wan-
neer zich meer dan vijf personen op openbare wegen of pleinen verzamelen’,
‘onverwijld zonder waarschuwing’ zouden schieten en hij gelastte een
ieder, tussen acht uur ’s avonds en zes uur ’s morgens binnenshuis te zijn.

Tegen half tien ’s morgens (het stond toen al vast dat het verkennings-
vliegtuig wegens grondmist niet kon opstijgen) kregen Rauter en Harster
de eerste berichten over de stakingen in Noord-Holland. Rauter besloot,
ook daar het standrecht af te kondigen, Beaufiragter Schréder zou Sonder-
beauftragter worden. De Polizei-Standgerichte moesten samengesteld worden.
Dat voor Overijssel werd naar Hengelo gezonden met als voorzitter SS-
Obersturmfiihrer dr. Giinther Boulanger, een rechter van het in Den Haag
gevestigde SS- und Polizeigericht X, naar Maastricht werd als voorzitter een
SS-Richter uit Diisseldorf gestuurd, naar Amsterdam (voor Noord-Holland)
weer een SS-Richter uit Den Haag.

Even na elf uur kwamen de eerste berichten over de stakingen in Gelder-
land binnen (ook die provincie zou dus onder het standrecht vallen) en om
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