DE APRIL-MEISTAKINGEN

mogelijk dat Rauter (Seyss-Inquart was nog steeds niet in Den Haag)
telefonisch contact opnam met Himmler, wellicht zelfs met Hitler'; mocht
die veronderstelling juist zijn, dan kan hem door beiden slechts instructie
gegeven zijn, de stakingen onmiddellijk en met inzet van alle machts-
middelen neer te slaan. Stellig zal bij Hitler een dubbele beduchtheid een rol
gespeeld hebben: ten eerste dat een algemene staking in heel Nederland (op
zichzelf veel dreigender dan de algemene staking die zich eind augustus ’42
in Luxemburg voorgedaan had?), zou overslaan naar Belgié, wellicht ook
naar Frankrijk, ten tweede dat een in opstand verkerend Nederland (of
West-Europa) de Amerikanen en Engelsen tot een snel geimproviseerde
invasie zou verleiden — en de krachten waarover de Wehrmacht althans in
Nederland beschikte, waren slechts beperkt: vier divisies, van welke evenwel
één, de 376ste Infanterie~-Division, begin 43 in Nederland aangekomen,
zware verliezen in de Sowjet-Unie geleden had (er was niet veel meer dan
een derde van de voorgeschreven sterkte overgebleven), terwijl een tweede,
de 16de Luftwaffe-Felddivision, die ook al een groot tekort had, uit over-
kompleet personeel van de Luftwaffe bestond en al evenmin als een vol-
waardige divisie beschouwd kon worden. Die feiten stonden Hitler scherp
voor ogen: reden te meer om het verzet in Nederland onverwijld en on-
verbiddelijk neer te slaan.

‘Wij nemen aan dat de in ons land aanwezige eenheden van de Wehrmacht
wel gealarmeerd werden, maar Rauter liet er voorshands geen beroep op
doen. Wat overigens aan krachten beschikbaar was, moest bij het bedwingen
van de onlusten ingezet worden: alle bataljons van de Ordnungspolizei, ca.
vier bataljons van de Waffen-SS die in en bij de provincies Utrecht en Gelder-

1 Er is tijdens de stakingsdagen, zo vertelde Rauter ons na de oorlog, een vrij
intensief telefonisch contact met Himmler en Hitler geweest. Stukken hieromtrent
zijn niet bewaard gebleven. Gegeven het feit dat Seyss-Inquart (die in de trein zat)
onbereikbaar was, lijkt het ons plausibel dat Rauter die het standrecht tot heel
Nederland wilde uitbreiden, vrijdagmiddag overleg gepleegd heeft met Himmler
en, gegeven de algemeen-politieke betekenis van de door hem voorgestelde maat-
regel, ook met Hitler. Wij nemen voorts aan dat althans het contact met Hitler
van zaterdagmorgen af door Seyss-Inquart overgenomen is. Deze was toen weer
in Den Haag terug. 2 Luxemburg was op 30 augustus ’42 door Hitler met één
pennestreek bij Duitsland gevoegd en toen nu één dag later een verordening ver-
scheen waarbij de militaire dienstplicht ingevoerd werd (in eerste instantie moesten
alle mannen van achttien tot twee-en-twintig jaar zich voor de dienst laten keuren),
braken in alle industrieplaatsen stakingen uit die zich snel over het gehele groot-
hertogdom uitbreidden. Er werd onmiddellijk het standrecht afgekondigd. Velen
werden gearresteerd en een-en-twintig ‘stakers’ werden door Standgerichte ter dood
veroordeeld en geéxecuteerd. De uitzonderingstoestand werd na tien dagen op-
geheven.
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