
HET BELEID VAN DE SPOORWEGDIRECTIE

spoorwegen was volstrekt noodzakelijk vooral wanneer het er in de herfst
op aankwam, in het dichtbevolkte westen des lands de voedselvoorraden op
te bouwen waarmee men de winter moest trachten door te komen.
Tegenover deze belangrijke diensten, bewezen aan de Nederlandse

samenleving, stonden belangrijke diensten, bewezen aan de bezetter. In '41
was, gelijk reeds vermeld, het Duitse vervoer bijna een vijfde van het totale
vervoer. Een overeenkomstig verhoudingscijfer voor' 42 is niet bekend, wèl
weten wij dat in laatstgenoemd jaar alleen al voor het vervoer van arbeiders
naar Duitsland 632 extratreinen ingelegd werden en voor dat van Joden
naar Hooghalen/Westerbork 148. Het spreekt vanzelf dat zeer velen aan-
stoot namen aan deze en dergelijke transporten en het een schande achtten
dat slachtoffers van het Naziregime door een Nederlands bedrijf vervoerd
werden. De desbetreffende opdrachten werden evenwel door de directie
stipt uitgevoerd. Zij wierp geen bezwaren op, zij protesteerde niet, laat
staan dat zij weigerde, haar diensten ter beschikking te stellen. Verzet op
deze punten (maar dat waren nu juist de punten die de volksconsciëntie het
diepst beroerden) beschouwde zij kennelijk als onbegonnen werk, of, beter
misschien: zij nam die punten niet zo hoog op dat zij zich eenvoudig genoopt
voelde, 'neen' tegen de bezetter te zeggen, wat daarvan ook de eonsequenties
mochten zijn.!
Het verzet dat door de directie wèl geboden werd, droeg een veel enger

karakter: het was bedrijfsverzet. Geen enkele Duitse eis, strekkend tot het
wegvoeren van spoorwegmaterieel of spoorwegpersoneel, werd voetstoots
aanvaard. Vooral Hupkes was een meester in het naar voren brengen van

I Onder verwijzing naar de functie van de spoorwegen in het binnenlands vervoer
schrijft Rfiter over 'de waarlijk onmisbare diensten' die de spoorwegen 'dank zij
de overeenkomst van juni 1940 en de daarop gebaseerde politiek van de directie'
het Nederlandse volk bewezen hebben. 'Men vraagt zich af', zo vervolgt hij, 'hoe
Nederland het in de oorlogsjaren had kunnen stellen zonder dit door Nederlanders
in zeer moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk verzorgde transport.' (Rüter:
Rijden en staken p. 29) Wanneer Rüter hiermee beweren wil dat een wegvallen van
het spoorwegbedrijf de Nederlandse volkshuishouding voor enorme moeilijkheden
geplaatst had, heeft hij natuurlijk gelijk - maar is zijn constructie dat het functio-
neren der spoorwegen aan het aanblijven der directie gebonden was, wel reëel?
Wij menen eerder dat Nederland een zo belangrijke plaats innam in de Duitse oor-
logseconomie, dat de bezetter onder alle omstandigheden de voortzetting van de
spoorwegtransporten zou hebben afgedwongen. Zoals nog blijken zal, was trou-
wens ook de directie van de Nederlandse Spoorwegen niet bereid, tot elke prijs in
functie te blijven, anders gezegd: ook zij erkende dat zich omstandigheden konden
voordoen waarin de nuttige functie die de spoorwegen binnen het geheel van de
nationale economie uitoefenden, niet de doorslag geven mocht.

821


