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teh argument dat de bezetter, wilde hij van de Nederlandse Spoorwegen het
volle profijt blijven trekken, het bedrijf met rust moest laten, en dan wist hij,
steeds met het nodige cijfermateriaal, aan te tonen dat elke locomotief, elke
spoorwegwagon en vooral elke werkkracht eigenlijk onmisbaar was. In
hoeverre de Duitsers voorallater met het door Hupkes te bieden verzet bij
voorbaat rekening hielden (en dus hun eisen opschroefden), weten wij niet-
uit de bewaardgebleven stukken blijkt in elk geval dat op de aangegeven
gebieden door de Bahnbevollmächtigte en andere Duitse instanties geen eis
op tafel gelegd werd die er niet toe leidde dat Hupkes zich met kracht ging
verweren. Met dat al kon hij het bedrijf niet tegen elke Duitse aanslag
beschermen. Eind '41 moest hij enkele tientallen zware locomotieven afstaan
alsmede personenwagons met bijna een negende van de totale capaciteit aan
zitplaatsen; in de zomer van '42 volgden 2 000 van de 24 000 goederen-
wagons (de Duitsers hadden 4 800 geëist), later ill '42 bijna de helft van de
voorraad rails en vervolgens nog eens bijna 500 km liggende rails - enkele
lijnen moesten toen opgebroken worden. Hardnekkig (en succesvol) was
vooral Hupkes' verzet tegen het uitzenden van personeel in vaste dienst naar
Duitsland.' In '41 wist hij de Duitse eisen op dat gebied te pareren door aan
te bieden dat in de Centrale Werkplaatsen van de spoorwegen te Tilburg
voortaan per maand naast de gebruikelijke 40 Nederlandse locomotieven
18 Duitse gerepareerd zouden worden (het personeel moest daartoe met
vijfhonderd man uitgebreid worden en de werkweek werd tot 54 uur
verlengd) ; in '42 voorkwam hij plaatsing van Nederlandse spoorwegmannen
bij de Reichsbahn door aan te bieden dat de dienst in een aantal Duitse
grensdistricten van Nederland uit waargenomen zou worden, en in '43
goochelde hij zo bekwaam met cijfers en andere gegevens dat, afgezien van
een klein aantal vrijwilligers dat zich al eerder gemeld had, van het gehele
personeel in vaste dienst van de spoorwegen nog geen vierhonderd man naar
Duitsland moest vertrekken.ê Het spreekt vanzelf dat dat personeel Hupkes
buitengewoon erkentelijk was voor het feit dat hij wist te voorkomen dat zij,

'1Wèl werden met bemiddeling van de spoorwegdirectie ruim zestienhonderd
personen naar Duitsland gezonden die de Dienst van Weg en Werken als seizoen-
arbeiders placht aan te trekken. 2 'De Nederlandse Spoorwegen werden', schrijft
Rüter, 'een toevluchtsoord voor allerlei soort onderduikers.' Hij wijst dan (Rijden
en staken, p. 121) op de in '40 aangestelde brandwachters, op een bewakingscorps
van vijfhonderd man dat treindiefstallen moest tegengaan, op de personeelsuit-
breiding aan de Centrale Werkplaatsen te Tilburg en op de in augustus' 42 gefor-
meerde Railwacht van tweeduizend man om sabotage aan de lijnen te bemoeilijken.
Het komt ons voor, dat in geen van deze gevallen van 'onderduikers' gesproken
mag worden.
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