
SPOORWEG-VAKBEWEGING

een paar honderd man uitgezonderd, in Duitsland moesten gaan werken.
Er was méér waar dat personeel Hupkes, en de directie in het algemeen,

erkentelijk voor was. Alles wat met de NSB en met 'foute' instellingen te
maken had, werd door de directie op afstand gehouden. Giften aan de
Winterhulp werden door haar geweigerd, propaganda voor de Winterhulp
of voor de Nederlandse Volksdienst werd uit de dienstgebouwen geweerd.'
Toen de Duitse minister voor het verkeerswezen eens op bezoek kwam,
weigerde Hupkes hem uit zijn hotel af te halen; de minister verliet toen
kwaad Utrecht - het verhaalover het gebeurde deed Hupkes nog verder
stijgen in de achting van zijn personeel. Bovendien zag dat personeel met
genoegen dat het Nederlands Arbeidsfront bij de directie geen voet aan de
grond kreeg. .
Veruit het grootste deel van hen die in '40 bij de spoorwegen werkten,

was lid van een vakbond. De bij het NVVaangesloten Nederlandse Ver-
eniging van Spoor- en Tramwegpersoneel had de meeste leden - ongeveer
evenveel als de bij het RKWV aangesloten bond 'St. Raphaël' en de bij het
CNV aangesloten Protestants-Christelijke bond samen. Van die drie bonden
was, zoals wij eerder in ons werk (deel a, hoofdstuk II en deel 5, hoofdstuk 4)
uiteenzetten, de 'Nederlandse Vereniging' onder leiding van voorzitter
[oustra in '40 en '4I een Hink stuk in de richting van de 'Nieuwe Orde'
opgeschoven, zulks tot verontwaardiging van een aantal opposanten (Hame-
link was een hunner); bij die opposanten wekte het nieuwe verontwaardiging
toen vanuit de moderne bond in de zomer van '4I hier en daar getracht
werd, profijt te trekken uit het feit dat de twee confessionele organisaties
na de mislukte gelijkschakeling van RKWV en CNV leeggestroomd waren.
Sterk was die oppositionele vleugel evenwel niet: toen het Nederlands
Arbeidsfront (het Naf) per I mei '42 opgericht werd, had slechts 5-ro%
van de oorspronkelijke leden de 'Nederlandse Vereniging' de rug toegekeerd
- een veellager percentage dan in het algemeen voor de NVV-bonden gold.
Was het spoorwegpersoneel dan naar verhouding nogal volgzaam en weinig
geneigd tot zelfstandig reageren? RUter meent van wel. Het personeel
vormde, schrijft hij, 'in feite een grote familie, waar de strenge discipline
verzacht (werd) door een zekere gemoedelijkheid.f Men werd binnen het

1Toen medio april '43 een groep Nederlandse SS'ers een van de hoofdgebouwen
te Utrecht binnendrong om er toch voor de Volksdienst te gaan collecteren, deed
de directie aan de Bahnbevollmächtigte weten dat zij het personeel zou gelasten, het
werk neer te leggen, als de SS'ers niet onmiddellijk uit het gebouw verwijderd
werden. De Bahnbevollmächtigte droeg daar prompt zorg voor. 2 Rüter: Rijden en
staken, p. 6.


