
DE APRIL-MEISTAKINGEN

spoorwegpersoneel menigmaal hulp verleenden aan groepen die zich op de
'pilotenhulp' toelegden.
Wij moeten de houding van Hupkes niet te simplistisch afschilderen.
Mèt de meeste leiders van grote Nederlandse ondernemingen bezat hij

niet veel innerlijke verwantschap met de illegaliteit, Hij hoopte vurig op een
spoedige bevrijding, hij was er op gebrand, onmiddellijk nadien met zijn
spoorwegbedrijf een belangrijke bijdrage te leveren tot de wederopbouw,
hij wenste dat bedrijf met zo weinig mogelijk kleerscheuren door de be-
zettingstijd heen te halen. Tegen het nemen van risico's zag hij niet op,
maar hij wenste ze wèl te beperken. De illegaliteit was hem te onoverzichtelijk
en vaak ook te 'wild' - mocht het ooit nodig zijn dat hij ter bespoediging van
de bevrijding het gehele spoorwegbedrijf op het spel zette, dan zou dat een
beslissing zijn die hij bepaald niet aan anonieme illegalen wilde overlaten;
hij wenste haar zèlf te nemen, zo enigszins mogelijk in overleg met vertrouw-
de raadgevers uit het bedrijf Een algemene spoorwegstaking zag hij als een
troef die men slechts eenmaal kon uitspelen, en dat uitspelen zou eigenlijk
alleen verantwoord zijn in omstandigheden waarin de bezetter noch op het
bedrijf, noch op zijn werkkrachten een langdurige wraak zou kunnen
nemen - anders gezegd: die algemene spoorwegstaking diende verbonden
te zijn met de grote Geallieerde invasie op de Nederlandse kust. Heeft Hupkes
in de zomer van '42, toen vrijwel heel Nederland op die invasierekende,
aan die mogelijke spoorwegstaking gedacht? Het lijkt ons plausibel', maar
dan was het toch niet meer dan een vaag overwegen van mogelijkheden.
Er werd niets voorbereid.

*

Niets was er ook voorbereid toen Hupkes en van Rijckevorsel op vrijdag
30 april '43 omstreeks het middaguur het overleg pleegden waarvoor
[oustra en Landskroon haastig naar Utrecht, teruggeroepen waren. Ook
Timmermans, de secretaris van het bureau van de Personeelraad, was aan-
wezig, eveneens de hoofden van dienst van de spoorwegdirectie. Aan de
drie personeelsvertegenwoordigers stelde Hupkes in de eerste plaats de vraag

1Wij hebben helaas verzuimd, Hupkes die vraag te stellen toen wij eind september
'60, kort voor zijn dood, een lang en openhartig gesprek met hem voerden. Dat
komt vaker voor: de betekenis van sommige vragen dringt zich eerst aan de onder-
zoeker. op wanneer hij, zijn manuscript schrijvend, alle gegevens met elkaar in
verband brengt - maar dan zijn belangrijke getuigen soms al overleden.:
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