
DE SPOORWEGEN STAKEN NIET

of er onder het personeel een neiging tot staken was. 'Zij zeiden 'neen' "
zo verklaarde hij in '53 aan de Enquêtecommissie.

'De tweede vraag was: 'Is staking mogelijk?' In een fabriek kan men gemakkelijk
plotseling staken; men kan daar allemaal weglopen en een ieder kan zien wat er
gebeurt. Een onvoorbereide staking van de spoorwegen was niet mogelijk,
want de ene helft heeft nachtdienst, de ander zit thuis en de derde is overdag aan
het werk; de een zit in Groningen, de ander in Maastricht. Zoals ik dus al ver-
wachtte, was het antwoord: 'Neen, wij achten het uitgesloten, met enig succes
te staken.' Ik heb toen gezegd: 'Dan moeten wij het dus niet doen.' Mij is toen
de vraag gesteld: 'Wanneer men ons vraagt: moeten wij staken of niet? - moeten
wij dan zeggen: Dat moetje zelfweten!' Ik heb daarop geantwoord: 'Neen, dat
vind ik niet juist. Wij moeten zeggen: De Personeelraad en de directie zijn van
mening dat er niet moet worden gestaakt' '1 -

het merkwaardige is dat Hupkes in dit relaas de veruit belangrijkste factor
niet noemde: deze namelijk dat niets er op wees dat een Geallieerde invasie
op komst was. Dat werd in de bijeenkomst wèl ter sprake gebracht, want
van Timmermans is de opmerking bewaard gebleven: 'Ik zie de hand van
Engeland niet'2 - een opmerking die kennelijk door ieder beaamd werd en
waarvan de juistheid ook werd bevestigd door de rniddaguitzending van
Radio Oranje. Daar bleek immers uit dat de regering, en dus ook 'Engeland',
niets van de stakingsbeweging wist en dat het uitgegeven parool zich uit-
sluitend tot 'de ex-militairen richtte die met opzending naar Duitsland be-
dreigd werden: 'niet aanmelden; zich rustig houden; alle oproepen en alle
bevelen doodgewoon negéren'. Zich rustig houden - dat wees wel in een
heel andere richting dan in die van een spoorwegstaking.
Voor de spoorwegdirectie en de Personeelraad waren de moeilijkheden

hiermee niet van de baan. Om te beginnen voorzagen zij dat het feit dat de
spoorwegen bleven rijden, heftige, ja verontwaardigde kritiek zou uitlokken,
maar bovendien: kort na de bespreking onder Hupkes' leiding ging, zoals
wij al weergaven, een derde van het personeel dat in de hoofdgebouwen
werkzaam was, in staking. Aan Hupkes stond scherp voor de geest wat hij
in die situatie doen moest: zijn mensen, als steeds, zo goed mogelijk be-
schermen, d.w.z. enerzijds bereiken dat zij ten spoedigste hun werk zouden
hervatten, anderzijds voorkomen dat de bezetter namen van stakers in
handen kreeg. Toen de Sicherheitspolizei hem opbelde en aankondigde dat
zij de hoofdgebouwen zou bezetten, zei hij dat hij, als die bezetting doorging,

1 GetuigeW. Hupkes, Enq., dl. VII c, p. 686. 2 Rüter: Rijden en stakelt, p. 138.


